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nu werkelijk niet meer dan 55 personen wonen, die tegen 
een minimum-contributie van f 25 per jaar lid kunnen zijn 
van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gerei grond
slag? Zouden er, zelfs in deze crisistijd, niet gemakkelijk 
100 kunnen aangewezen worden, die zonder dat het nog 
een offer kan worden genoemd, als lid zouden kunnen 
toetreden? En wat de contribuanten betreft, zouden er niet 
zeer velen zijn, die hun jaarlijksche bijdrage, zonder nog 
aan het offer toe te komen, kunnen verhoogen? En dan 
zijn er helaas nog zoovelen, die tot heden deze stichting 
in 't geheel niet steunen, zonder hiervoor een afdoende reden 
te hebben. Dit alles overwegende heeft het Locaal-Comité 
besloten opnieuw bij onze broeders en zusters aan te klop
pen voor onze Vrije Universiteit. 

Deze stichting neemt immers zulk een belangrijke plaats 
in bij den strijd voor de eere Gods en het heil der mensch-
heid. Is het niet de ongeloovige „wetenschap", die destijds 
waande de lichten des hemels te hebben gedoofd, en ons 
daarna bracht de zegeningen van „Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap!" 

Heeft niet die „wetenschap" eerst de onsterfelijke ziel 
des menschen gedegradeerd tot vergankelijk stof en daar
mee over ons vulk zulk een puur materialistischen geest 
gebracht, waardoor a.h.w. alle werkelijke beteekenis van het 
leven verviel? 

En is het niet diezelfde „wetenschap", die thans in Duitsch-
land den lijdenden Borg voor zondaren heeft gemaakt tot de 
heldenfiguur van het Arische ras, in naam waarvan thans 
aan duizenden onzer medemenschen het leven schier on
dragelijk wordt gemaakt? 

Tegen deze en dergelijke menschelijke- en duivelsche 
theorieën is nu onze Vrije Universiteit zulk een machtig 
bolwerk! 

De tijden mogen moeilijk zijn, dit werk moet in stand 
gehouden. En dat kan, als de noodzakelijkheid ervan door 
ons volk slechts wordt gezien. Hebben we destijds geen 
duizenden en nog eens duizenden guldens met blijdschap, 


