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t A. F. DERKSEN. 

Te Oudewafer overleed 
op 13 September de heer 
A. F. D e r k s e n , oud-
Hoofd der School met 
den Bijbel aldaar. 

Van 1 December 1804 
tot 1 Sept. 1930 was 
hij werkzaam geweest als 
hoofd der School. 

Zeven jaren nog mocht 
hij van een welverdiende 
rust genieten. 

Doch niet om stil te 
zitten. De Vrije Univer
siteit, die hem zoo lief 
was, bleef in hem een 
ijverig en toegewijd cor
respondent bezitten. Zelfs 
diende hij haar langen 
tijd in wijder kring als 

secretaris van den ring Gouda. 
En wat heeft hij gewerkt! Hoe heeft hij de bijdragen uit Oude-

water opgevoerd tot de belangrijke som, die nu wordt gecontri
bueerd. Wat wist hij een bezieling te brengen onder zijn mede
arbeiders. Wat kon hij ook toornen tegen degenen, die hem te 
laks waren en achterbleven in hun verplichtingen. 

Nu is hij heengegaan. Maar die Koning, Wiens eere hij zoo 
zeer heeft gezocht, heeft ook voor hem de eerekroon verworven. 

Onder ons zal hij niet gemakkelijk vergeten worden en ook 
zijn werk zal in dankbare herinnering blijven. V. 

TE VROEG GEJUICHT? In het vorige nummer van ons V.U. blad 
hebben wij met blijdschap kunnen wijzen 

op een te constateeren verbetering in de afrekeningen van geïnde 
contributies. Helaas heeft de maand September ons weer zeer 
teleurgesteld. 

Er is slechts f 11944.05 aan contributies door correspondenten 
afgerekend, tegen f 15502.64 in September 1936. 

Hebben wij te vroeg gejuicht ? Te veel vertrouwd op afgelegde 
beloften ? Voorshands willen wij aannemen, dat October niet 
alleen de teruggang van September zal goedmaken, maar ook de 
stijgende lijn, die er was, weer te zien zal geven. 


