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Opwekkingsbeweging uit de jaren 1922—'23 verbreed en 
verdiept. 

Het grootste deel dezer evangelische christenen heeft zich 
vereenigd in den „Alrussischen Bond van Evangeliums 
Christenen". In het jaar 1928 (voor de groote vervolging 
van '29) vergaderde deze Bond, waartoe destijds wel 3000 
gemeenten behoorden, in de Fransch-Geref. Kerk te St. Pe
tersburg. Hij stelde een Opstandingsroep op, waarin hij zich 
ook richt tot de „Erfgenamen van de Reformatie in het 
Westen", waartoe gereformeerd Nederland dus ook behoort. 

Aan het slot van dat Woord-aan-het-Westen lezen we: 
„De tegenwoordige strijd des geestes met het ongeloof is 
de meest dringende taak van alle christelijke kerken en in 
het bijzonder van de erfgenamen der Reformatie in het 
Westen. Meer dan elders drukt deze last tegenwoordig op 
de evangelische christenheid in Rusland. Nog nooit in de 
wereldgeschiedenis was er zulk een duidelijk afgeteekend 
front tusschen geloof en ongeloof, als tegenwoordig in de 
Sovjet-unie. En daarbij is het ongeloof, dat in Rusland in 
de gestalte van atheïsme en materialisme den strijd voert, 
een vrucht, een schepping van West-Europeesche pseudo-
wetenschap, en weliswaar van een Feuerbach, Hackel, Büch-
ner, Nietzsche enz., ja zelfs van de protestantsch-theologische 
faculteiten, van de oude Tübinger Hoogeschool af aan tot 
op heden toe. 

Wij zijn daarom stellig overtuigd, dat slechts een gees
telijke opstanding van de Kerken der Hervorming in West-
Europa de denkende menschheid terug veroveren en zulk 
een vulkaan van goddelijke energie opleveren kan, dat nieuwe 
golven van den Wind des Geestes het leven van alle vol
keren gaan doorstroomen, zoodat voor het ongeloof bij hen 
geen plaats meer wezen zal. 

Een der eerste vruchten van de geestelijke opwekking in 
West-Europa moet een wetenschap zijn, die het geloof ver
dedigt, doordat zij daarin leeft en de gezamenlijke atheïs
tische-, materialistische- en verdere theoriën van het ongeloof 


