
Berghuis, de bakker van het dorp. Ja — er zijn wel 
méér bakkers in Veenerwold, maar Berghuis is toch „eigen
lijk de eigenlijke". Druk heeft die man het altijd, druk. 

Smit en Huisman moeten dan ook eerst een poosje wach
ten, aleer Berghuis hen te woord kan staan. Vervelen doen 
ze zich echter niet, want de bakkersvrouw weet ze wel aan 
de praat te houden. Staat ze niet dagelijks in den winkel, 
en zeggen alle Veenerwolders niet: „Bakkerske is kloar 
genog?" 

Juist als de mannen hun eerste kopje koffie hebben ge
bruikt, komt Berghuis de kamer binnen, en zijn ze spoedig 
met elkaar in druk gesprek. Eerst over wat alledaagsche 
dingen, en dan al spoedig over kerkelijke aangelegenheden. 
Over deze laatste mag Berghuis, die ouderling is, graag wat 
praten, en meester weet met een kleine wending het gesprek 
over te brengen op de Vrije Universiteit. Daar hebben ze 
het maar zóó over, en Huisman zegt in zichzelf: „óók glad.'' 

Het blijkt daj onze bakker, die geen contribuant is, tegen 


