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liefde voor haar is. Is die er, dan volgt het andere vanzelf. 
Dan is er dat aanhoudend zorgen voor de Gereformeerde 
Hoogeschool. 

Die liefde mag overal gevraagd worden, waar men het 
eens is met den grondslag der Vrije Universiteit en waar 
men de beteekenis van een hoogeschool weet op te merken. 
En daarom mag er liefde verwacht worden in ruimen kring. 

Wel moet hier met één ding worden gerekend, onbekend 
maakt onbemind. Men merkt telkens weer, dat menschen, 
van wie anders mocht worden verwacht, heel slecht met 
de Vrije Universiteit, met haar bedoeling, haar leven op de 
hoogte zijn. Bij zulke menschen heeft de propaganda een 
taak. Zij moeten door woord en geschrift bekend worden 
gemaakt met hetgeen de Vrije Universiteit heeft gedaan en 
nog immer doet. 

Aanhouden is het teeken, waarin de actie voor de Vrije 
Universiteit behoort te staan. Dat verdient ze om de be
teekenis, welke ze heeft, ook om hetgeen God door haar 
heeft willen doen. Daarom mogen zoo die aan haar ver
bonden zijn, als die voor haar ijveren den moed nimmer 
laten zinken. In het geloof hebben ze steeds verder te gaan, 
vertrouwende dat hun arbeid niet ijdel zal zijn in den Heere. 

F. W. G. 

Mede-arbeiders. In eiken tijd en onder alle omstandig
heden blijft onze roeping toch altijd, 

dezelfde. Met de wisseling der tijden mogen er allerlei 
variaties in de wijze van uitvoering en in de zich voor
doende mogelijkheden komen; de taak om op de wereld 
in te werken en invloed op haar te hebben, blijft. 

In de wereld, die door God rijp gemaakt wordt voor de 
toekomst en geleid wordt naar de voleinding, hebben 
menschen het voorrecht om, zooals de Schrift zegt, mede
arbeiders Gods te zijn. Zoo zijn ze, met veel zwakheid en 
zonde, de wereld ten zegen. 


