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lucht hangt, maar is aan te wijzen en te omschrijven, zoodat 
ieder weet waar het geestelijk en stoffelijk in bestaat, is de 
voortdurende waarschuwing tegen het afgoderij bedrijven 
met de wetenschap. 

Natuurlijk leest ieder zulk een waarschuwing in de eerste 
plaats in het Woord onzes Gods. Dat gaat niet alleen 
voorop, maar dat spreekt ook met onfeilbaar gezag. Toch, 
de Vrije Universiteit kan er slechts dankbaar voor zijn, dat 
de voor haar in menig opzicht telkens noodzakelijke aan
raking met het volk, dat God vreest, haar tot een ruggesteun 
kan zijn, geen afgoderij te bedrijven met de wetenschap 
maar te die beoefenen tot eer van God. 

F. W. G 

t G. P. J. VAN ALKEMADE. Eén van de oude garde is heen
gegaan. Op Zaterdag 31 Januari 

heb ik Directeuren der V.U. bij zijn begrafenis mogen ver
tegenwoordigen, en onze waardeering geuit voor 't vele 
werk, dat hij voor onze Vrije gedaan heeft. 

Broeder Van Alkemade is één der voortrekkers geweest 
op het gebied van het Christelijk Lager Onderwijs. Twee 
en tachtig jaar geworden, heeft hij in de laatste decennia 
van de vorige eeuw, als Christelijk onderwijzer gekend „de 
hitte van den dag en de koude van den nacht". 

Maar hij heeft ook terstond begrepen, dat dat Christelijk 
Lager Onderwijs slechts kon stand houden en zich uitbreiden, 
wanneer het gefundeerd en gedragen werd door Christelijk 
Hooger Onderwijs. Daarom ging zijn liefde zoo krachtig uit 
naar onze Geref. Hoogeschool. Op geen toogdag ontbrak hij. 

Sinds 1923 heb ik met hem mogen saam-werken in het — 
toen nog ongedeelde — Provinciaal Comité Zuid Holland 
ten Zuiden; op elke vergadering was hij aanwezig. Als 
secretaris van den ring Dordrecht heeft hij gearbeid, totdat 
doofheid hem drong deze functie neer te leggen. 

Maar vooral als plaatselijk correspondent voor Dordrecht 
is hij onvermoeid werkzaam geweest voor de V.U. Elke week 
ging hij er weer op uit, tot werving van nieuwe contribu-


