
waaraan tot voor kort niet gedacht kon worden. , De 
enorme sommen, die voor den bouw van laboratoria, 
ziekenhuizen en dergelijke, en voor de inrichting daarvan, 
nodig zijn, zullen niet in enkele jaren sdoor de Gerefor
meerde -belijders — hoe groot o'ok hun offervaardigheid 
moge zijn — bijeengebracht kunnen worden. Als de 
subsidie-mogelijkheid een werkelijkheid wordt, behoeft 
slechts een gedeelte van het benodigde bedrag uit eigen 
middelen te worden betaald en ^ijn de kansen op het 
spoedig verkrijgen van een volledige universiteit veel groter 
geworden. . maar dit gedeelte moet er dan ook zijn. 

Ook hierom blijft offervaardigheid geboden, dekking 
van bestaande tekorten noodzakelijk en verhoging van de 
contributies eis. 

Met dit alles wordt, het zij voor ieder duidelijk, 
de grote betekenis die het ingediende wetsontwerp voor 
de Vrije Universiteit kan hebben, niet onderschat. Direc
teuren wénsen echter te waarschuwen tegen een ongemo--
tiveerd verslappen van de activiteit. De actie moet doorgaan, 
nu en straks. '' 

De Vrije Universiteit wordt onderhouden gelijk zij gesticht 
is door de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gerefor
meerden grondslag. Zonder die Vereniging kan de Vrije 
Universiteit niet bestaan, want de inkomsten die zij als 
Universiteit heeft, college- en examengelden, bereiken 
lang niet het bedrag, dat nodig is om het voortbestaan der 
Universiteit te verzekeren. 

De Vereniging en heel de daarmee in verband 
staande organisatie bedoelt dus geld bijeen te brengen. Er 
wordt altijd weer om geld gevraagd. Geld, om te doen 
wat nu nodig is. Geld om uit te breiden. Het is slechts ten 
dele de bedoeling der Vereniging om de Universiteit te 
besturen. Dat kan zij ook niet, wel moet zij zorgen, dat de 
Universiteit trouw blijft aan haar grondslag. 

Dat altijd maar weer vragen om geld is volkomen 
verantwoord. Want we mogen met volle vrijmoedigheid 
zeggen, dat het tot de roeping der Nederlandse Gerefor
meerden behoort, om te zorgen dat er in ons land Gerefor
meerd hoger onderwijs wordt gegeven. Dat is nodig in 
verband met de opleiding. Heel het Gereformeerde volks
deel trekt profijt van de mannen en vrouwen, die aan de 
Gereformeerde Universiteit zijn gevormd. Predikanten en 
leraren, rechters en advocaten horen bij de leidslieden van 
het volk en het is van het allerhoogste belang, welke 
'opleiding zij hebben ontvangen. Meer nog is het bestaan 
van een Universiteit van belang om de uitbreiding van Gods 
Koninkrijk, om de ere van Zijn Naam. Hij moet gediend 
worden ook op het gebied der wetenschap. 

Ongeveer zeventig jaren zijn deze dingen gepredikt 
en nog steeds leeft de Vrije Universiteit niet onder de 
mensen van Gereformeerde belijdenis. •• 

De tekorten moeten worden gedekt en voorkomen 
en daarom zal het plan van actie, waarvoor reeds zo prachtig 
voorbereidend werk is verricht, tot in de kleinste plaats 
moeten worden doorgevoerd. . , 

En als God ons geven w i l de mogelijkheid van een 
ontwikkeling van onze < universiteit in een sneller tempo 
dan vnj hadden durven hopen, dan zal ons dat niet tot 
vermindere activiteit of enkel dankbaar aanvaarden mogen 
brengen, maar juist dan moeten oog en hart open zijn 
voor de noodzaak van het bidden voor, het dragen van en 
het offeren ten bate van en in liefde voor onze eigen 
universiteit. 

Ons trouw zijn in het benaarstigen blijve. Wij willen 
vasthouden den band met onze universiteit. En we zeggen 
het Dr H. Colijn na: 

' W e laten haar niet los. We steunen haar met de 
hand, die arbeidt en geeft; meer nog, we steunen haar 
met de ziel, die bidt. Maar vooral, we weten haar onder 
de hoede onzes Gods. En daarom mogen wij niet nalaten 
voort te varen'. 

. Velen van hen weten er niets van, anderen zien in 
haar een instituut om zonen van rijke lui te vormen. Voor 
hun eigen jongens en meisjes komen ze toch aan geen 
Universiteit toe. Weer anderen redeneren: een dominé, 
nu ja, dat is tot daaraan toe, al kan de opleiding wel wat 
goedkoper en eenvoudiger zijn, maar met een advocaat 
kom ik liefst niet in aanraking en dokters kunnen aan de 
Vrije Universiteit niet studeren. Zo kimnen we doorgaan. 
En het gevolg is, dat ten bate van de Vrije Universiteit een 
uitgebreide organisatie moet onderhouden worden, die 
veel kracht, tijd en geld kost. 

Kracht, tijd en geld, die beter konden worden 
besteed, wanneer slechts de geestverwanten onzer Univer
siteit vrijwillig gaven voor haar onderhoud. 

De Vrije Universiteit leeft niet onder de mensen. 
Wat is daarvan de oorzaak? Men kan wijzen op de algemene 
menselijke laksheid. Natuurlijk is die er. Men kan wijzen 
op fouten, die door de Vrije Universiteit gemaakt zijn en 
natuurlijk zijn die er. Men kan noemen de teleurstellingen, 
die het opleiden van leerlingen aan de V.U. gebracht 
hebben en zij mogen niet worden verzwegen. Maar dat 
alles is de hoofdzaak niet. De hoofdzaak is, dat de mensen 
het belang, de betekenis van Gereformeerd Hoger Onder
wijs niet inzien. 

Op dit punt zal dé propaganda, die nodig blijft, zich 
steeds weer moeten richten. Ook dit blad wil er aan mee
werken. Maar dat kan slechts weinig doen, omdat het in 
de eerste plaats overtuigden bereikt. Het mag van alle 
vooraanstaanden onder ons gevraagd worden, dat ze 
overal waar het pas geeft, steeds weer wijzen op de nood
zakelijkheid van een Gereformeerde Universiteit, f. W. G-
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