
De Vrije Universiteit en ons gebed 

De Vrije Universiteit vraagt niet alleen onze activi
teit, hoe sterk hierop telkens en telkens weer de na
druk wordt gelegd — begrijpelijk en terecht —, maar 
ook ons gebed. 

Dit allereerst. 
Or a et lab or a. 
Denkt aan het volmaakte gebed. 
Wat vragen we het allereerst van onze God? 
Hemelse Vader, Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Naam worde geëerd. 
Wanneer U op .de eer van de Naam van Uw Vader 

een beroep doet, hebt U een krachtige pleitgrond, 
beschikt U over een krachtig wapen. 

In Gods Naam is de Here God zelf. 
Het gaat bij God om de eer van Zijn Naam. 
Daarvoor waakt Hij met een heilige ijver en naijver. 
Vader, laat in de gelovige wetenschapsbeoefening 

Uw Naam worden groot gemaakt. 
De Hemelen vertellen Gods eer. 
Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde. 
Uw Naam worde groot gemaakt en geëerd door 

onze Universiteit op het veld van onderzoek, inge
steld bij al Uw werken. 

Uw koninkrijk kome 
De kinderen des Vaders zijn onderdanen van Zijn Rijk, 
strijders voor Zijn Koninkrijk. 

Ze sluiten op de opdringende machten van het 
ongeloof. 

Ze botsen tegen de werken des duivels en tegen 
boze raadslagen, die tegen Gods Heilig Woord wor
den bedacht. 

De ongelovige wetenschapsbeoefening is opgevuld 
met hypothesen en veronderstellingen, die lijnrecht 
indruisen tegen de autoriteit en de duidelijkheid van 
Gods Woord. 

Laat de gelovige wetenschapsbeoefening deze on
gelovige theorieën ontmaskeren, ontzenuwen en als 
dwaasheid en leugen openbaar maken. 

Regeer ons door Uw Woord en Geest en laat de 
Hoogleraren aan onze Universiteit, bij het ondoof-
bare licht van Uw Woord, dagelijks bezield zijn, door 
Uw Geest, de Geest der Waarheid. 

Uw wil geschiede 
Ook in ons werk, om vreugde in onze arbeid te schep
pen, om in ons werk Uw wil te volbrengen. 

Geef aan onze Hogeschool dat zij een bijdrage moge 
leveren to t de verheffing van de massa-mens, die als 
vertreden wordt in een versocialiseerde, vermateriali-
seerde en vermachineerde maatschappiji 

Geef aan allen die aan haar arbeiden, dat zij met 
blijdschap hun werk mogen verrichten en hun studiën 
op het onafzienbare veld van wetenschap mogen vol
tooien, in kinderlijke geloofsgehoorzaamheid aan Uw 
geopenbaarde wil. 

En dat wij ook achter hen mogen staan, bereid en 
gewillig, om onze roeping jegens onze Stichting op te 
volgen. U vraagt een gaarne gewillig volk op de dag 
Uwer heerkrachten. U verlangt een vaardige voet 
om op pad te gaan en een milde hand om te geven. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
Geef dat onze academie, op haar terrein van oecono-
mie moge medewerken om mensen een menswaardig 
bestaan aan te wijzen. 

Wil ook de dagelijkse noden van onze Hogeschool 
aanzien en vervullen. 

Laat geen bezorgdheid als een donkere schaduw 
glijden over haar nieuwbouw. 

Houd, Vader, het leven van onze Universiteit in 
stand; laat haar leven en bloeien in haar geestelijke 
en materiële arbeid. 

Ja , onderhoud haar tot aan de voleinding der 
wereld. 

Vergeef ons onze schulden 
Laat ons eerlijk voor U belijden onze nalatigheid, 
onze schuld, dat wij deze geloofsstichting, — een 
gave van U, God, — zo weinig of helemaal niet heb
ben gesteund. En laten wij hierin ons herzien. 

En laat ons goedmaken, wat we — onwetend of op
zettelijk — hebben nagelaten. 

Doe haar gelukken de ongeloofswetenschap, die de 
mens deugdzaam waant, te overtuigen dat de boos
heid de mens steeds aanhangt en dat deze erfzonde 
als schuld hem toegerekend wordt. 

En wil, om Christus, onze Hogeschool genadig zijn. 
Laat zij steeds belijden dat het wonder van Uw ge

nade uit Uw Vaderhand haar toekomt. 
En dat zij steeds ootmoedig wü blijven leven van 

genade. 

M E D I S C H E F A C U L T E I T : 

De y.U. zien w'als een groot geschenk des Heren, 

Die reeds ons voorgeslacht Iiiervoor wild' inspireren. 

Thans rust op ons de taak, met moed en met vertrouwen, 

En in Gods kracht de nieuwe faculteit te bouwen. 

CR: 

2411 


