
In memoriam 

Mevrouw S. G. C. Faber-Meijnen, Hpogeveen 
Een grote leegte betekent het heengaan van Mevrouw 
Faber. Voor haar man en gezin; voor de gemeente 
van Hoogeveen waar zij met haar man zovele jaren 
werkte; voor Vrouwen V.U. Hulp ook. Deze dames
actie voor de Vrije Universiteit heeft 23 jaar van de 
werkkracht van Mevrouw Faber-Meijnen mogen pro
fiteren. In het plaatselijk werk; in de ring Hoogeveen 
en in de provinciale organisatie, waarin zij met Me-
jufirouw Van Hees al deze jaren leiding gaf aan het 
werk. Nooit werd tevergeefs op Mevrouw Faber een 
beroep gedaan. Een artikel voor Helpende Handen? 
Zij gaf bet graag. Een goed woord voor de jaarverga
dering Vrouwen V.U. Hulp? Ook dat verzoek werd 
ingewilligd. Voor de Vrije Universiteit stelde zij 
gaarne haar krachten en gaven beschikbaar. 

Mevrouw Faber is heengegaan. God nam haar tot 
zich. Hij trooste en sterke haar man en kinderen. 
Hij geve aan wie het werk moeten voortzetten, de
zelfde liefde in het hart om üiee te staan in de strijd 

om de komst van het Godsrijk en zo ook de arbeid 
voor de Vrije Universiteit te verrichten. 

A. Keus, Oudeschoot 
Een medewerker in de busjesactie. Tot nu toe was 
— schrijft bet Hoofd Vrouwen V.U. Hulp — bij het 
ledigen der busjes vrijwel mijn enige hulp de heer 
A. Keus, 83 jaar oud. 

Op 6 Februari is de heer Keus op tragisdhe wijae 
om het leven gekomen. Op Weg naar de kerk, bij hét 
oversteken van de straatweg, werd hij door een voor
bijrijdende motor gegrepen en zwaar gewond. Nog 
dezelfde Zondagavond stierf hij in het ziekenhuis. 

Ook dit overlijden betekent een gevoelig verlies 
voor het V.U. werk in Oudeschoot. Gelukkig hebben 
enkele dames uit de gemeeiate zich bereid verklaard 
Mevrouw Barends te helpen. Zo gaat het werk door, 
ook al vallen mensen weg. Met dankbaarheid geden
ken wij deze broeder, die tot op zo hoge leeftijd in dit 
werk bezig bleef. B.Fé 
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weten, dat een Medische faculteit aan onze Universiteit ook 
uw sympathie heeft. Wij weten dit uit de sympathie, die 
ook gij voor de op gereformeerden grondslag staande Ver-
eeniging voor Christelijke verzorging van krankzinnigen 
hebt. Wij weten dat uit de sympathie, die al wat met ons nog 
den Christus belijdt, voor den „Christelijken" arts heeft. 
Aan die wetenschap ontleenen wij de vrijmoedigheid, ons 
ook te richten tot u. 

De Medische faculteit aan de Vrije Universiteit toch is' 
metterdaad niet alleen een belang voor die Universiteit, 
maar ook voor allen, die voor zichzelf en de hunnen, in da
gen van krankheid, uitzien naar een arts, wiens weten
schappelijke opleiding den waarborg biedt, dat hij zijn 
christelijk beginsel niet alleen wil, maar ook kan toepassen 
in zijn praxis. 

In de benoeming van Dr. L. Bouman, in de aanvaarding 

van zijn hoogleeraarsambt, zoo de Heere wil met September 
a.s., geeft God iets van het langbegeerde; dat, waarnaar ölèt 
reikhalzend verlangen jaren is uitgezien. 

Koning Salomo zegt zoo: „De begeerte die geschiedt, is 
zoet voor de ziel" (Spr. 13:19a). 

Moge het verkwikkend j,zoet", dat thaiis,'in het eindelijk 
komen van wat zoo lang is begeerd, wordt gesmaakt, tol 
offervaardigheid stemmen." 

De opwekking, waarop de circulaire uitloopt, ver
dient ook in het heden nog opgevolgd te worden. Ook 
wij hebben, na 48 jaren, nog altijd alle krachten in te 
spannen om de Medische faculteit werkelijk te doen 
reilen en zeilen. Het millioen mag het dankoflfer wor
den, dat de Here het ons gaf, wat 48 jaren geleden 
werd begonnen, in eersten aanleg te voltooien. D.N. 

Overleg is 't halve werk . . . . 

maar de andere helft moet toch ook gedaan worden' 
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