
schenen zijn. Hij schreef dringend verlegen te zijn 
om Nederlandse literatuur, welke hij ziet als de 
meest belangrijke. 

Ds Park schreef reeds commentaren op de Briel 
aan de Romeinen, de Openbaring van Johannes en 
de verdere brieven van Paulus. Daarnaast geeft hij 
wekelijks nog 16 uur les in de genoemde theologische 
school. 

Hoewel wij ons duidelijk bewust zijn, dat boven
vermelde commentaren en bovenvermeld onderwijs 
bij lange na niet staan op het peil dat wij hier ge
wend zijn, zijn wij toch bijzonder dankbaar dat langs 
deze weg ook in Korea het Gereformeerd getuigenis 
doorbreekt. 

De theologische school te Pusan telt op het ogen-

Personalia 
Mevrouiv T. Dijk. van der Werff, Amsterdam ' 
God heeft in Zijn zaligheid opgenomen een van de 
eerste en meest toegewijde werksters in de busjes
actie voor de Vrije Universiteit: Mevrouw Dijk-van 
der Werff. Zij had de V.U. heel hartelijk lief. Haar 
man, Prof. Dr. K. Dijk, studeerde aan de V.Ü.; was 
enige jaren lid van het College van Curatoren en be
wees ook verder op velerlei wijze aan zijn Alm.a 
Mater onschatbare diensten. Dat ook haar vier zonen 
en een schoondochter in het Album Studiosorum een 
plaats hebben, was Mevrouw Dijk evenzeer tot grote 
vreugde. Vooral in Den Haag heeft Mevrouw Dijk 
veel gedaan voor de organisatie van de busjesactie. 
Door haar zwakke gezondheid kon zij in de laatste 
jaren weinig anders meer voor de V.U. doen — maar 
ook dat is veel — dan hartelijk met haar meeleven, 
haar steunen en haar dragen in het gebed. Dat zij 
zowel op 19 als op 20 October nog één van de jubileum 
samenkomsten kon bijwonen, was meer dan zij en 
wij durfden verwachten. 

De plaats van Mevrouw Dijk is ledig geworden. 
Velen zullen haar zeer missen. Allermeest haar man 
en kinderen. Maar ook de velen, die haar in haar 
trouwe arbeid voor de V.U. kenden. 

Mevrouw S. Rijpkema-Wijmenga, Drachten 
Op eerste Kerstdag overleed te Drachten dit actieve 
hoofd voor Vrouwen V.U. Hulp. Wij hadden van 
haar, die nu op 56-jarigo leeftijd werd weggenomen, 
nog veel verwacht. God echter haalde haar thuis. 

Vele jaren, practisch van het begin van de bus
jesactie af, heeft Mevrouw Rijpkema zich voor dit 
werk gegeven en mocht daarin veel voor de V.U. 
bereiken. De dankbare gedachtenis aan haai^ met 
wie wij aan het Bureau, al was dit dan bijna uit
sluitend langs de weg van correspondentie, zo pret
tig mochten samenwerken zal nog lang blijven. 

buk meer dan 100 studenten. Het streven is er op 
gericht het geheli- underwijs te geven op Calvinis
tische basis. 

Onze Koreaanse geestverwanten zijn ook begon
nen met een zogenaamd „college", een voortrap voor 
het universitaire onderwijs. Dat college telt ook 
reeds 115 studenten. Er bestaat een grote behoefte 
aan leraren die voldoende gequalificeerd zijn. 

Ds Park zou gaarne zien, dat een jong Nederlands 
theoloog naar Korea kwam om te helpen het werk 
daar op te bouwen. 

Het arbeidsveld en de mogelijkheden in dit zozeer 
geteisterde land zijn groot. Laten wij God bidden, 
dat hij ons ook in dit deel van zijn wijngaard meer 
arbeiders geeft. J.D.D. 

Mevrouw D. Heins-Jubels, Amsterdam 
Ook Mevrouw Heins, die in Amsterdam aan de bus-
jesaotie medewerkte, werd door God van haar 
aardse taak ontheven. Ook zij was bijna van het be
gin van de actie af hoofd voor een wijk in Amster
dam-Centrum en werkte daarin met grote trouw, 
niet alleen in het bezoeken van de spaarsters voor 
het legen van de busjes, maar ook in pogingen tot 
het winnen van nieuwe deelneemsters aan het werk 
Vrouwen V.U.Hulp. 

Met grote erkentelijkheid denken- wij aan haar 
trouwe arbeid voor onze universiteit, waaraan zij 
gaarne haar krachten gaf. 

Mevrouw T. de Jong-van der Veen, Leeuwarden 
Hoofd Vrouwen V.U. Hulp van de bij de schippers-
vrouwen geplaatste spaarbusjes voor de V.U., is op 
19 November 1955 oveyleden. Het was haar initiatief, 
dat ook de varende gemeente in de actie voor de Vrije 
Universiteit werd betrokken en zij heeft zelf in de aan 
de uitvoering van haar plan verbonden werkzaam
heden een groot aandeel gehad. Dat 'deze „wijk" voor 
het betreffende Hoofd niet de eenvoudigste is wat de 
bewerking betreft, behoeft nauwelijks te worden ge
zegd. Maar Mevrouw de Jong wist de practische be
zwaren te over^vinnen en heeft de band tussen onze 
schippersvrouwen en de Vrije Universiteit, die er 
natuurlijk lang was, nog eens weer aangetrokken 
door de busjesactie. Met dankbaarheid gedenken wij 
aan de overledene en haar werk. 

J. K. de Jong, Heeg 
Plotseling is overleden het oud bestuurslid van de 
ring Zuid-Westhoek en de oud-correspondent voor 
de Vrije Universiteit de heer J. K. de Jong. Vele 
jaren heeft de overledene van zijn beste gavéu eh 
krachten voor de V.U. gegeven, niet alleen in zijn 
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