»De Pietersberg” in Oosterbeek herbergde weer vlak
voor het begin van de nieuwe cursus veel leden van de
academische burgerij. Dat gebeurde op de Civitasdagen
van de Vrije Universiteit: de jaarlijkse ontmoeting van
professoren, bestuurderen en studenten, die men het
beste als een zeer huiselijk getinte conferentie kan
karakteriseren.

Natuurlijk waren er, zoalswop een congres past, lezin-
gen. Ditmaal was wel een zeer actueel onderwerp aan
de orde gesteld, nl. het christen-zijn in de samenleving

Debat en sport in Oosterbeek

van de christelijke organisatie uit. Wie zich de discussie
rondom het Herderlijk Schrijven van de Ned. Herv.
Kerk herinnert, begrijpt welk een belangrijke zaken
hier aan de orde kwamen.

Er waren ‘drie referenten: Ds J. M. van Krimpen
benaderde deze problematiek van het maatschappelijk
werk uit, prof. mr Sj. Gerbrandy sprak over het christen-
zijn in de samenleving van de V.U. uit en dr W. Albeda
spitste zijn betoog toe op de politieke organisatie.

Stof te over dus — en werkelijk niet van huiselijke
aard. Maar de waarde en betekenis van de Civitasdagen
zit hierin dat er, om het woord even aan te houden,
huiselijk gepraat, geluisterd en gedebatteerd kan wor-
den. Men is lid van een en dezelfde gemeenschap en
elke gesproken woord kan begrepen worden uit en tegen
een achtergrond, waar spreker en luisteraar elkaar toch
steeds raken.

Daarom kan er — en dat is vooral van belang als de
discussies diep in de avond voortduren — onbevangen
betoogd worden. Dan hindert het niet, wanneer in het
vuur van het debat bepaalde lijnen erg aangezet worden

— en dan is niemand van streek, wanneer het door
hem beweerde onbekommerd van de tafel wordt ge-
veegd. Bovendien bleek in de meeste gevallen dat alle
»modaliteiten” elkaar tenslotte bij de deur van de
slaapvertrekken royaal terugvonden.

Het programma van de Civitasdagen bood ook dit
keer weer meer dan referaten: er was veel ruimte voor
genoeglijkheden. Het bedrijven van sport nam daarhij
een voorname plaats in — al durven we niet ver-
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