
Deze dingen zijn niet gezegd om een vroora-aandoend 
doekje voor het bloeden te hebben, om een fraaie vlag 
te doen wapperen die elke lading — in dit geval:- ieder 
gedrag van studenten — kan dekken: de studenten 
zouden het zelf beslist niet willen. 

Maar aan de andere kant mag men evenmin, zodra men 
hoort van levensuitingen ^an studenten welke niet iu 
het eigen levenspatroon passen, klaar staan met zijn 
oordeel en zeggen: dan zal het met hun christen-zijn ook 
wel loslopen. . . 

Wij gaan hiervan geen voorbeelden noemen, want maar 
al te gauw geraakt men dan in een debat, dat slechts de 
buitenkant van onze levensstijl raakt. De studenten 
vragen vertrouwen, vragen serieus genomen te worden, 
vragen ruimte voor hun beleving van het christen-zijn. 
Die beleving, het is al gezegd, kan soms ^ - het behoeft 
niet altijd — anders zijn: net zo als een landbouwer in. 
zeg maar, een Drents dorp, zijn gehoorzaamheid aan 
God en Zijn woord anders beleeft, realiseert, dan een 
zakenman in een grote stad. 

Dus toch een soort van apartheid tijdens de studenten
tijd en daarna „ovei-schakelen" op de maatschappij? 
Beslist niet. Bij de discussies over de cultuur, waarbij het 
vraagstuk van cultuuraanvaarding en -mijding ter tafel 
k^vam, is het zo gezegd: er is geen plaats voor een zuiver 
individuele waardering en houding ten opzichte van de 
cultuur zonder rekening te houden met het deel-zijn in 
een gemeenschap van de V.U.. die zelf functioneert in de 
gemeenschap der Heiligen. 

Wel moet — en nu komt de andere kant — de student in 
een zekere zelfstandigheid een persoonlijke houding ten 
opzichte van de cultuur proberen te vinden. Dit zal 
zeker nodig zijn, als hij zich afvraagt hoe hij de door
werking van het Rijk Gods in de cultuurgebieden of het 
cultuurgebied, dat hij beheerst, kan bevorderen. 

Ook bij de behandeling van het onderwerp: de verhou
ding student-kerk, k-wamen deze beide zijden naar voren: 
het voluit student-zijn en de verbondenheid met de ge
meenschap, waaruit men komt en waar naar toe men 
leeft. Men ontmoette het gevoelen dat de V.U.-student 
in -kerkelijk verband para-parochiale organisatie en • 
gedrag afwijst. Geen afzonderlijke benadering van of 
„aiuipak" door de student dus. 

Z.K.H. Prins Bernliard was een der referenten op het studenten-
congres op „Woudschoten". De komst en de medewerking van de 
Prins, die erelid is van het studentencorps aan de V.U., werd op 
hoge prijs gesteld. Rechts prof. De Gaay Fortman, die discussie

leider was. 

Echter wordt daardoor de vraag te klemmender, hoe hij 
de band met zijn kerk door deelneming aan haar activi
teiten kan verlevendigen en versterken. Een vraag die 
ook door de kerk beantwoord moet worden. Met andere 
woorden: de kerk ziet ook de student als student — in 
zijn milieu, met zijn moeilijkheden en mogelijkheden. 

Dit zijn zomaar een paar notities uit het congres. Een 
congres, dat niet als een losstaande gebeurtenis in de 
studentengemeenschap van de V.U. gezieninoet worden. 
De op „Woudschoten" behandelde zaken blijven de 
aandacht vragen: hier was ..slechts" sprake van een 
afbakening der wegen. 

Die wegen zullen niet altijd en in ieder opzicht stipt 
parallel lopen met die van de mensen-achter-de-universi-
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