
BIJ EEN AFSCHEID 

Mevrouw B. Bos-Koning 

Hierboven hebt u kunnen lezen, 
dat mevrouw Verdam 20 decem
ber haar 75e verjaardag mocht 
vieren. 

Dit feit is voor haar het aan
grijpingspunt geworden om haar 
werkzaamheden te verminderen. 
En het geeft ons aanleiding terug 
te zien op al de jaren dat me
vrouw Verdam hét hoofd was 
van de V.U.-busjes. Het is een 
grote gunst van God, dat zij, die 
de busjesactie begon, zelf nog ge
tuige mag zijn van de geweldige 
groei en uitbreiding die haar werk 
in de loop der jaren kreeg. Het 
aantal busjes steeg tot meer dan 
108.000, de opbrengst overschreed 
dit jaar voor het eerst de drie ton. 

Ondanks moeilijke oorlogsjaren, 
ondanks bestedingsbeperking, ging 
het steeds weer best met de V.U.-
busjes ! 

W a t een werk heeft mevrouw 
Verdam voor de Vrouwen V.U.-
Hulp gedaan! W a t een busjes 
heeft zij geplaatst en geleegd, wat 
tal van plaatsen persoonlijk be
zocht ! W a t een vergaderingen 
heeft zij geleid — wat een spreek
beurten gehouden ! W a t heeft dit 
werk altijd een belangrijke plaats 
in haar gedachten ingenomen, wat 
een grote liefde voor de V.U. 
heeft haar altijd bezield ! 

W e zijn dan ook hartelijk 
dankbaar, dat mevrouw Verdam 

Het werk saat door! 

voorlopig nog presidente blijft en hopen, dat het „voorlopig" nog 
tal van jaren raag duren. 

Nu is er bij mevrouw Verdam één punt altijd sterk naar voren 
gekomen. Als we over de busjes praatten en verrast waren, dat 
het zo goed bleef gaan, wees zij altijd alle persoonlijke hulde af 
en zei zonder mankeren : „Het werk is in geloof, klein en eenvoudig 
begonnen. God heeft het willen zegenen en alle dank is alleen aan 
Hem". 

W e hopen, dat mevrouw Verdam nog jarenlang de goedheid 
Gods in dit werk mag blijven zien en we willen gezamenlijk trachten 
deze arbeid in haar geest voort te zetten. 

Het begin van de V.U.-busjesactie is een moment geweest, dat 
historische betekenis heeft gekregen; als, na 27 jaar, mevrouw 
Verdam een deel van haar werk overdraagt, is dit ook een ogenblik 
om bij stil te staan. Op de najaarsvergadering van provinciale 
vertegenwoordigsters hebben we dit ogenblik een accent willen 
geven, door toen met elkaar twee verzen van Psalm 146 te zingen : 

vers 1: Prijs den Heer met blijde galmen ; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof: 
'k zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

vers 8: 't Is de Heer van alle heren, • 
Sions God, geducht in macht. 
Die voor eeuwig zal regeren, 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer. 
Prijs Zijn grootheid, loof den Heer ! 

Nu Directeuren het verzoek van mevrouw Verdam hebben inge
willigd en mij hebben, benoemd als uitvoerend presidente, heb ik 
die benoeming aangenomen, omdat mevrouw Verdam zélf dat deel 
van haar werk aan mij wilde overdragen. En omdat wij beiden er 
op vertrouwen, dat we mogen rekenen op dezelfde medewerking 
en steun die u allen tot nu toe aan de V.U.-busjesactie hebt getoond. 
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