
FEITEN EN CIJFERS 
Aan het vriendelük verzoek om 
enkele gegevens over allerlei vol
doe ik graag en hoop, dat de dames 
die voor Vrouwen V.U.-hulp wer
ken, er hun winst mee doen. 
En dat de spaarsters die iets hier
van niet wisten, deze korte be
richtgeving ook waarderen. 

GEBOUWEN 
De gebouwen van de V.U. liggen 
nu over 20 plaatsen in Amsterdam 
verspreid en wat veel moeilijk
heden oplevert is de ruimten, die 
stuk voor stuk te klein zijn. 

ZIEKENHUIS 
Men hoopt met de bouw van het 
nieuwe V.U.-ziekenhuis in 1963 
klaar te zijn. Er zullen 700 bedden 
komen. 

BARAKKEN 
Er wordt al hard gewerkt in de 
barakken die gebouwd zün op het 
V.U.-terrein. 
U vindt hier al verschillende poli
klinieken. 
Het Is wat men noemt een aanloop 
tot het over enkele jaren gereed
komende academisch ziekenhuis, 
met zQn definitieve pollkliniek-
gebouw. 

HELPENDE HANDEN 
Helpende Handen verschijnt voor
taan in febrnari en september, dus 
niet meer in januari en augustus. 
Deze regeling is getroffen, omdat 
de lichtingen van de busjes begin
nen in februari en september. Ons 
blad wordt gezonden aan alle spaar
sters en voorts aan allen die maan
delijks het V.u.-blad ontvangen. 

BUITENLANDERS 
Er studeren aan de V.U. 112 stu
denten uit het buitenland: 
Albanië 1 - Ambon 3 - Amerika 15 -
BelgiS 2 - BulgarUe 1 - Canada 4 -
China 1 - Duitsland 8 - Engeland 1 -
Hongarije 8 - Indonesië 30 - Iran 1 -
Korea 1 - Nieuw Zeeland 1 - Oos
tenrijk 1 - Suriname 12 - West Indië 
4 - Zuid Afrika 18. 

KERKELIJKE GEZINDTE 
Van de 3103 Ingeschreven studenten 
zUn er 2017 gereformeerd. Er be
horen 561 tot de hervormde kerk, 
37 tot de chr. geref. kerken en 69 
tot de geref. kerken (vrijgemaakt) 
en 419 tot andere groeperingen. 

HOOGLERAREN EN DOCENTEN 
Van de 135 hoogleraren en docenten 
behoren 20 tot de hervormde kerk, 
1 tot de chr. geref. kerken en 5 tot 
de geref. kerken (vrijgemaakt). 

ORGANISATIE 
In de organisatie voor de Vrije 
Universiteit, Vrouwen V.U.-hulp 
inbegrepen, werken ongeveer lo.ooo 
mannen en vrouwen. Zij geven 
allen op eigen wijze en plaats hun 
krachten voor onze Vrije Univer
siteit. 

Er was een komen, 
er was een [aan 

Met een tikkeltje wee
moed, maar ook met grote 
dankbaarheid, schrijf ik 
hier over iemand, die dui
zenden vrouwen die wer
ken voor Vrouwen V.U.-
hulp heel goed kennen. 

Het is mevrouw A. Koet-
sier-Lems. 

't Was in 1947 dat mejuf
frouw Lems aan de V.U. 
kwam. Zij werkte eerst bij 
mejuffrouw Barger die 
toen secretaresse was van 
onze organisatie. 

Na het vertrek van me
juffrouw Barger, werd me
juffrouw Lems secreta
resse en ingewerkt als ze 
was ten deze, kon ze haar krachten verder ontplooien. 

Alles verliep prachtig! 
Wij hadden zo het gevoel — Zij weet alles, zij verzorgt 

wat je graag hebt, en was altijd bereid te helpen. Er was 
met mejuffrouw Lems een prettige samenwerking. Maar 
aan alle goede dingen komt een einde. Onze secretaresse 
trad in het huwelijk, en nu waren er niet alleen de belangen 
van Vrouwen-V.U.-hulp, maar ook die van haar man, en de 
zorg voor hem. Heel begrijpelijk ! 

Wij hadden het geluk dat het echtpaar ging inwonen, en 
daardoor had mevrouw Koetsier een halve dag beschikbaar 
voor het kantoor. Zij heeft toen mejuffrouw Klaassen, onze 
tegenwoordige secretaresse in kunnen werken en heeft haar 
met raad en daad bijgestaan. Maar nu in november kreeg 
het echtpaar een flat toegewezen, en toen was het gedaan 
met mevrouw Koetsier's kantoorwerk. 

En zo is zij na 1 december 1960 niet meer naar het 
kantoor gegaan. 

Wij hebben als moderamen haar een bezoek gebracht in 
haar mooie gezellige flat, en er thee gedronken. 

En daarna hebben wij afscheid genomen van onze secreta
resse, die wij gelukkig in onze organisatie mogen behouden. 

En nu mevrouw Koetsier willen wij u ook in Helpende 
Handen, heel hartelijk danken voor alles wat u voor ons 
hebt gedaan. 

Wij zullen u missen, het was zo heel gewoon u achter 
het bureau te vinden, ook al zagen wij ook mejuffrouw 
Klaassen al in haar functie. 

Maar ik weet heel zeker dat u — ondanks uw huwelijk 
en uw gezellig huis —, ook uw werk zult missen. 

En dit is het dat getuigt van wederzijdse waardering en 
genegenheid. 

Daarom namens duizenden werksters en spaarsters van 
Vrouwen V.U.-hulp hartelijk dank mevrouw Koetsier ! 

God zegene u en uw man in een lang gelukkig samenleven. 
J. Zwart-de Jong 


