
IN MEMORIAM 

Prof. dr. G. Ch. Aalders 
t 30 januari 1961 

Kort na elkaar werden aan de Vrije Uni
versiteit twee hoogleraren door de dood 
ontnomen. De universitaire gemeenschap 
zag zich plotseling geplaatst voor een dub
bele rouw. Toen op vrijdag 3 februari, over
eenkomstig lang van te voren gemaakte 
afspraken, een tweetal promoties moesten 
plaatsvinden, heeft de plaatsvervanger van 
de rector-magnificus in de publieke senaats
zitting met enkele woorden de beide over
leden hoogleraren herdacht. Vervolgens heb
ben wij, gedurende enige ogenblikken, stilte 
in acht genomen tegelijk voor hem, wiens 
stoffelijk overschot op diezelfde middag ten 
grave werd gedragen, en voor de ander, die 
juist op de dag tevoren was heengegaan. 

Overigens stonden, naar academisch ge
bruik, op die dag van de begrafenis alle 
lessen en practica stil, als teken van rouw-
betoon. De rector-magnificus was, om de 
Universiteit te vertegenwoordigen, bij de be
grafenis aanwezig. Ook uit de faculteit, die 
met de promoties te maken had, hebben alle 

Prof. dr. A. Goslinga 
t 2 fetoruari 1961 

hoogleraren die daarbij maar even gemist 
konden worden, de begrafenis bijgewoond. 

Woorden van eerbiedig herdenken mogen 
in dit blad niet ontbreken. 

Beide hoogleraren stonden reeds een aan
tal jaren buiten de actieve dienst. Maar geen 
van beiden was zonder bezigheden. Zonder 
voorafgaande ernstige ziekte of kwaal zijn 
beiden, om zo te zeggen midden uit dat 
werk, weggeroepen. Aalders, die zijn com
mentaar over het boek Daniël juist had vol
tooid, zag om naar een nieuwe taak. Hij 
maakte plannen voor het bewerken van nog 
een ander, zij het niet omvangrijk, bijbel
boek uit het Oude Testament. 

Goslinga was nog immer druk doende met 
het bewerken van de correspondentie van 
Groen van Prinsterer. Tot in het laatste 
levensjaar van Groen was hij daarmede ge
vorderd. Het einde van zijn taak kwam in 
het zicht, al schoot het langzaam op, trager 
dan ooit. 

Aalders, hoogleraar in de faculteit der 
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