
De natuur en Gods grootheid 
Resumé van de toespraak, gehouden door prof. dr. P. Groen 

op de V.U.-dagen 1960 te Deventer. 

Vroeger zag de mens in de natuur veelal 
een stuk van de grootheid Gods, tegenwoor
dig ziet hij hier, voorzover hij aan God ge
looft, veeleer vaak een probleem. Dit komt, 
doordat men de natuur verzelfstandigd heeft, 
als iets naast God. Wat is „de natuur"? Men 
kan nog onderscheid maken tussen een „na
tuur" der dichters en een „natuur" der den
kers. Vooral die laatste heeft problemen 
opgeroepen. 

Eén probleem is het probleem van de „na
tuurwetten", waaraan de natuur „gehoor
zaamt". Kan God die doorbreken? Deze vraag 
moeten wij niet accepteren, want „natuur" 
en „natuurwetten" zijn geen zelfstandighe-
den naast God. De „natuurwetten" zijn alleen 
maar onze verstandelijke formuleringen van 
wat we beter kunnen noemen: een orde in 
het geschapene. Gods werk en die orde zijn 
niet twee en God behoeft helemaal niet „in 
te grijpen" in de natuur om Zijn wil te vol
voeren. Die orde is immers, ten eerste, alleen 
maar dienstbaar aan Zijn wil, en ten tweede, 
niet alles-bepalend. Hij blijft Zelf te allen 
tijde Heer van Zijn werk. En het blijft waar, 
dat niet „de natuur" maar de God der ere 
dondert. Dichters hebben hier minder moeite 
mee gehad dan denkers. 

Een ander probleem, dat men zich gesteld 
heeft, is dat van de onmetelijke grootheid 
van de natuur, zoals wij die tegenwoordig 
zien. Zou de God van zulk een heelal, de 
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„God der melkwegstelsels", aandacht hebben 
voor de kleine meisjes en hun ongelukjes op 
dit kleine planeetje? Maar, we moeten ons 
niet van de wijs laten brengen door grote 
getallen en grote afmetingen in ruimte en 
tijd. Gods grootheid is niet evenredig met het 
aantal zonnen. De God der kinderen is groter 
dan de God der melkwegstelsels. 

Tenslotte is er voor ons mensen, als rent
meesters over de natuur om ons heen geen 
bezitters), de verantwoordelijkheid daar
voor; vooral nu de mens zo grote technische 
macht heeft gekregen. Wij moeten, ook in 
ons kennen van de natuur en in de daaruit 
voortvloeiende macht, ons alleen laten leiden 
door dit éne: zoekt eerst het koninkrijk der 
hemelen. 
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