
Mejuffrouw Van Oversteeg 80 jaar 

23 december j.l. werd mejuffrouw Van Oversteeg 80 jaar 
en het spreekt vanzelf, dat we dit feit in „Helpende Handen" 
niet kunnen voorbijgaan. Wat heeft juffrouw Van Oversteeg 
veel gedaan voor de Vrije Universiteit, en voor onze busjes­
actie in het bijzonder ! 

De liefde en activiteit voor de V.U. heeft ze van huis 
uit meegekregen, de naam van haar vader, die het grootste 
deel van zijn leven aan de Vrije Universiteit verbonden 
was, wordt nog altijd met ere genoemd. 

Diep was en is juffrouw Van Oversteeg doordrongen 
van het besef, dat ons christelijk volksdeel deze universiteit 
nodig heeft in zijn strijd voor de komst van Gods 
Koninkrijk. Dat de V.U. het daarom waard is, dat we 
er offers van tijd en geld voor brengen om haar wereld­
wijde betekenis tot haar recht te doen komen. 

Op velerlei wijze heeft juffrouw Van Oversteeg voor de 
V.U. gewerkt. In de dertiger jaren was zij gedurende enige 
tijd secretaresse van het V.U.-comité in Amsterdam-Zuid. 
Het verhaal gaat, dat iemand die voor de V.U. een veel 
te kleine bijdrage gaf, graag een straatje omliep, als hij 
daarmee een ontmoeting met deze propagandiste ontlopen 
kon! 

Later kreeg mejuffrouw Van Oversteeg een functie aan de 
V.U. en werkte zij met volle toewijding aan de ordening 
van het archief. Maar in 1932, toen voor het busjesplan 
van mevrouw Verdam een vrouwen-comité nodig was, werd 
er een beroep op juffrouw Van Oversteeg gedaan voor het 
secretariaat daarvan. 

't Leek eerst zo simpel — van grote omvang zou dat werk 
niet worden — het administratieve en organische deel 
van het „plan mevrouw Verdam" zou het bureau verzorgen. 
Maar de correspondentie met de hoofden van de busjes­
actie vroeg een dameshand. En dus zou mejuffrouw Van 
Oversteeg een „deel van haar tijd" afstaan voor „V.U.-plan 
1937", een vijfjarenplan. „Een deel van haar tijd", 't bleek 
al heel gauw, dat al haar tijd nauwelijks voldoende was 
om het werk bij te houden. Het archief ging voorlopig 
opzij. 

Wat juffrouw Van Oversteeg in de jaren 1932—'37 voor 
de busjesactie deed, is niet te beschrijven. Ze werkte met 
grote bezieling, en het gaf haar dan ook intense voldoening, 
dat in 5 jaar ruim 3 ton bijeengebracht werd door 30.000 
spaarsters. 

Velen van u zullen zich nog haar geestige jaarverslagen 
herinneren op de vrouwenmiddagen van de V.U.-dagen. En 
wie de bijeenkomst in de Apollohal meemaakte, toen het 
kapitaal aan directeuren van de V.U. werd aangeboden, 
zal zeker nog terugdenken aan de „korte" toespraak waar­
mee ze afscheid nam van de hoofden, helpsters en spaar­
sters. Zó kon alleen juffrouw Van Oversteeg dat doen. 

Na het vijfjarenplan legde mejuffrouw Van Oversteeg 
haar werk. als secretaresse van het V.U.-plan neer en 
keerde naar het archief terug. Maar als provinciaal vertegen­

woordigster van vrouwen 
V.U.-hulp, als ringhoofd en als 
hoofd bleef ze toch tot op 
hoge leeftijd betrokken bij de 
busjesactie. En zelfs nu ze 
geen enkele „functie" meer 
heeft in dit werk, kunt u me­
juffrouw Van Oversteeg nog 
af en toe in het V.U.-werk 
bezig vinden. 

Bij haar tachtigste verjaar­
dag willen wij aan onze dank­
baarheid en erkentelijkheid 
voor al de arbeid voor de 
Vrije Universiteit door mejuf­
frouw Van Oversteeg verzet, 
uitdrukking geven. En we 
doen dat in „Helpende Han­
den", omdat zij in haar werk­
zaamheid voor de V.U. in de 
busjesactie wel het meest 
naar buiten trad. 

Heel hartelijk danken we u, 
juffrouw Van Oversteeg, voor 
al uw werk, voor uw toewij­
ding, voor uw trouw en voor 
uw vriendschap. Wij bidden 
u toe, dat de Here u ook in 
uw verdere leven Zijn zegen 
en hulp zal blijven schenken. 

B. Bos-Koning 
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