
NA T W E E V E R H U I Z I N G E N 

Een heel mooi huis, maar 

Nog niet eens zo lang geleden stond er in 
ons V.U.-blad de foto van een pand aan de 
Amsterdamse Keizersgracht: in dit huis, ge
legen tegenover de „oude" V.U.-gebouwen aan 
dezelfde gracht, zou de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte gevestigd worden. 

Prachtig! maar vrij kort daarna stond 
er weer een foto in het V.U.-blad, ditmaal 
van een mooi herenhuis, half schuilgaand 
achter wat laag geboomte, aan de Van 
Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid: hierin zou 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte on
derdak vinden. 

Het zal wel duidelijk zijn, dat deze facul
teit niet telkens verhuist om het V.U.-blad 
aan illustratiemateriaal te helpen. De beide 
verhuizingen waren ook niet het gevolg van 
wispelturigheid van letterkundigen en filo
sofen. De reden was: ruimtegebrek, — en 
nog heeft de faculteit in de deftige Van 
Eeghenstraat geen blijvende stad. Want zo
lang de nieuwbouw van de V.U. aan de Am-

stelveenseweg niet volledig achter de rug is, 
moet elke plek in de stad. waar de universi
teit zich nestelt, aangeduid worden als „tijde
lijke voorziening". 

De litteraire faculteit, zoals ze in de wande
ling genoemd wordt, heeft voor wat betreft 
de huisvesting, lange tijd rust gehad. De fa
culteit dateert uit het stichtingsjaar van de 
V.U.: 1880. In de loop van de jaren groeide 
ze, gelijk genoegzaam bekend is, evenals méér 
V.U.-faculteiten. Vooral toen ze na de tweede 
wereldoorlog ook de moderne talen plus het 
Fries ging omvatten. 

De huisvestingsproblemen aan de vanouds 
bekende V.U.-panden groeiden met het V.U.-
apparaat méé. De bibliotheek kampte en 
kampt nog met ruimte, de administratieve 
staf nam steeds in omvang toe, er kwam een 
studentenraadsman, een algemeen beheer
der kortom, de verhuizing van de litte
raire faculteit naar de overkant, naar Kei-

De ruime studiezaal van het gebouw van de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Geen verkeer, dat afleidt: 
de grote venters zien uit op het rustige groen van het Vondelpark. 


