
flatgezin 

Elk flatgezin kiest een huis-
oudste plus een assistente-huis-
oudste uit haar midden. Elke 
maand moet er opnieuw gekozen 
worden. Herkiesbaar-zijn is er 
niet bij, zodat na drie maanden 
alle zes de meisjes een beurt ge
had hebben. Eenmaal per week 
is er een bespreking met alle 
huisoudsten: dan kunnen allerlei 
wensen en verlangens op 't tapijt 
komen, tot en met begeerten aan
gaande de aard van het brood
beleg! De huisoudsten hebben ook 
tot taak, bij de hoofdmaaltijd aan 
tafel uit de bijbel te lezen. 

De meisjes houden zelf de flats 
schoon, en ze moeten, als ze 
's morgens de deur uitgaan, het 
bed opgemaakt en de afwas ge
daan hebben. Eens per drie 
maanden komt een schoonmaak
bedrijf het zware werk doen: 
vloeren, ramen en zo worden dan 
grondig onderhanden genomen. 
Hoe laat de meisjes opstaan ? 
Daar is geen vaste regel voor : 
de een doet langer over bed en 
ontbijt dan de ander. Als ze maar 
op tijd op school zijn. Voor 
's avonds geldt: om elf uur moet 
alles stil zijn. Er is wel eens een 
leerling, die meent dat ze beter 
voor de dag zal komen wanneer 
ze een hele nacht dóór studeert, 
maar dan klopt mevrouw Den 
Hertog zo omstreeks half twaalf 
even aan: ga nu maar slapen, je 
maakt het morgen heus niet beter 
als je niet gerust hebt. — En dan 
komen ze, lacht mevrouw Den 
Hertog, de volgende dag vertellen 
dat het goed is gegaan zonder 
nachtelijke studie. Over elven 
thuis komen, als er bijvoorbeeld 
van een ver j aars visite sprake is, 
mag: na overleg. En wat bezoek 
ontvangen betreft: de bezoeksters 
van de vergadering van Vrouwen 
V.U. - Hulp weten het van zuster 

Groneman: alléén in de huiskamer, in geen geval op de slaapkamer. 
En koken die kinderen zelf ? Nee, het eten komt van een 

centrale keuken, in kitten. Daaruit scheppen de huisoudsten met 
haar assistenten wat voor „haar" flatbewoners nodig is: in keurige 
dekschalen. Trouwens, iedere flat is voorzien van compleet huis
houdelijk gerei. Wat er allemaal precies is, staat op een inventaris
lijst, die geen insmeer- of uitwrijfborstel onvermeld laat! En per 
flat is men er verantwoordelijk voor, dat er niets verdwijnt. 

ledere flat heeft ook een flessendrager en een broodmand, een 
kruideniersboekje en een wasboekje. Aangegeven is, wat de meis
jes kunnen aanschaffen, — enfin, 't woord „flatgezin" is ook 
formeel gezien niet zo gek, want elke flat heeft op deze manier 
een eigen huishouden. Het lijkt ons een enorme organisatie, dat 
is het ook, maar als je er even aan gewend bent, loopt het prima. 
We willen samenvattend van de huishoudelijke mérites van de 
zaak zeggen, dat er sprake is van ware vrijheid, die naar de 
wetten luistert. 

V.U.-gemeenschap 

Je moet, schrijvend over het leerlingen-woonhuis, oppassen dat 
je niet vervalt in de stijl van een reclamebiljet: woorden als 
„prima", „uitstekend", „gezellig", „huiselijk" liggen je voorop de 
tong. Het is er ook fantastisch (zullen, dunkt ons, de be
woonsters zelf het formuleren). De huiskamers, rustig en smaak
vol gemeubileerd en zó dat er voldoende gelegenheid is een eigen 
„toets" aan te brengen; de slaapkamers fris en gezellig, met voor 
iedere bewoonster een eigen bureautje; de modern ingerichte 
keukens Trots laten de meisjes haar huis aan de bezoeker 
zien. En op de achtergrond is er steeds de school, de opleiding 
tot een beroep, dat je uit liefde koos, omdat het méér is dan 
een willekeurig baantje. 

Mevrouw Den Hertog — die bijgestaan wordt door mejuffrouw 
C. van Garderen — vindt haar taak geweldig: elke dag begin ik 
weer met veel plezier! De titel „vrouw des huizes" is goed ge
kozen, vinden we. Hier is immers geen sprake van een kost
schooldirectrice of van een kindermeisje; aan de andere kant kan 
moeder-thuis niet vervangen worden. Vrouw des huizes-zijn be
tekent: luisteren naar de meisjes (het is typerend dat mevrouw 
Den Hertog in het gesprek zo vaak „kinderen" zegt), laten merken 
dat je met ze meeleeft, dat je achter ze staat. Niet dwingen om 
vertrouwen, maar wel blij zijn als ze bij je komen met „iets"; 
en nog blijer zijn als je merkt dat de meisjes elkaar „opvangen". 
Want het vormend element in dit woonhuis houdt gelukkig niet 
op met het aan elkaar wennen in één flat of met het eten-dragen. 
En het prettige verblijf in dit huis wordt, alweer: gelukkig, niet 
bepaald door de fleurigheid en de gerieflijkheid van de vertrek
ken. En, ten laatste, het vrouw des huizes-zijn niet door alles 
gesmeerd te laten lopen. 

Kijk, dit woonhuis voor de aanstaande verpleegsters is wéér 
iets om trots op te zijn in onze V.U. - gemeenschap. A. J . K. 

Mevrouw S. Verdatti-Okma presidente 

Mevrouw B. Bos-Koning uitvoerend-presidente 

Secretariaat: Mejuffrouw L. de Deugd 
Keizersgracht 164 
Amsterdam-C. - Telef. 62971 

15 


