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Drs. A. P. Cassee en zijn ,,baan”

Het is eigenlijk al lang geleden dat studenten - met
moeilijkheden - helemdal aan hun lot werden over-
gelaten, maar van georganiseerde en systematische
aandacht voor de probleem-student, voor de student
met psychische moeilijkheden, is nog maar erg kort
sprake. In Utrecht bestaat sinds een jaar of tien een
psychologisch adviesbureau voor studenten, in 1958
kwam aan de rijksuniversiteit te Groningen een uni-
versiteitspsycholoog.

Verleden jaar herfst, aan 't begin van het studie-
jaar 1963-'64, kregen zowel de universiteit van
Amsterdam als de Vrije Universiteit zo'n functio-
naris en in Leiden is inmiddels een instituut voor
psychologische hulp opgericht.

Aan de V.U. kwam drs. A. P. Cassee als universiteits-
psycholoog. Hij was de man die in ‘58 deze functie
in Groningen ging bekleden. Drs. Cassee heeft aan
de universiteit van Amsterdam gestudeerd en was,
voordat hij naar Groningen kwam, respectievelijk
verbonden aan het Medisch Opvoedkundig Bureau
in Den Haag en directeur van de afdeling school-
en beroepskeuze van de stichting Geestelijke Volks-
gezondheid in het district het Gooi.

Aan de Vrije Universiteit was het véor drs. Cassee's
komst zo dat prof. dr. H. R. Wijngaarden zich met
de psychische gezondheidszorg van de student
bezighield. Maar het aantal studenten dat zich tot
deze hoogleraar wendde werd zo groot, dat men
het nodig vond een speciale functionaris voor dit
werk aan te wijzen.

We hebben drs. Cassee, die na zijn Groningse tijd
nu ook een jaar ervaring aan de Vrije Universiteit
opdeed, gevraagd naar het hoe en waarom van het
universiteits-psycholoog-schap.

Notities uit het gesprek volgen hieronder.

drie hoog in de Van Eeghenstraat

Van Eeghenstraat 123 in Amsterdam-oud-
Zuid: een fors pand aan wat vroeger de
gouden rand van het Vondelpark heette.
Het is een herenhuis geweest, maar de be-
woners zijn gevlucht naar een beknoptere,
meer gerieflijke woning zoals zoveel men-
sen uit deze buurt. Nu zijn hier de bureaus
studentenbelangen van de Vrije Universi-
teit geherbergd, zoals een flink bord bij
de deur duidelijk maakt.

Men kan hier terecht voor de civitasraad
en de studentenraad, voor de studenten-
predikanten en voor de universiteits-psycho-
loog. Binnen is er wéér een bord en daar
staat op dat de psycholoog in kamer tien
op de derde etage zijn bureau heeft. Dit
betekent drie lange trappen (op)lopen. Je
moet voor zielkundige bijstand dus wel wat
over hebben, — en als je dan bedenkt dat
de mensen van nature toch al niet zo hard
naar een psycholoog lopen...

Ja, maar boven, in de ruime kamer van de
heer Cassee, vernemen we dat de universi-
teits-psycholoog van de V.U. het druk heett.
Het eerste jaar van drs. Cassee’s V.U.-
praktijk was het zo, dat alléén studenten
bij hem kwamen die naar hem verwézen
waren door de studentendominee, door de
universiteitsarts of door de studentenraads-
man. Sinds september kunnen de studenten
ook uit eigen beweging naar hem toe gaan
en van die gelegenheid wordt veel gebruik
gemaakt.

Hier en daar zien we een wenkbrauw
fronsen. Is dat nou niet overdreven? Lieve
deugd, we hebben al dominees en dokters
speciaal voor studenten, er zijn studenten-
decanen.... en nu weer z6 iemand!

Als de heer Cassee zo'n verhaal hoort —
en wij maakten een paar opmerkingen in
die richting — wordt hij niet boos en gaat
ook niet op hoge toon een verdediging




