
de organisatie mee van de vereniging, waarvan de Vri je Universiteit 

uitgaat. 

Herinnert u zich nog het brochuretje :,,Een praatje en een plaatje", 

geschreven naar aanleiding van een artikel van prof. Water ink in een 

van de In 1947 verschenen V.U.-bladen? Daarin werd een beeld ge

bruikt van een grote stapel ri jshout, waarin het water van boven naar 

beneden droop en daar in kleine waterdruppels op de grond kwam, 

verdund en verdeeld; hetzelfde beeld, dat in dat artikel voorkwam, had 

prof. Waterink al gebruikt in de jaren '30, op een propagandavergade-

ring voor de V.U. in Steenwijk. 

Hij wilde ermee duideli jk maken hoe èn wat aan de universiteiten 

gedoceerd werd, langzamerhand beneden bij het volk terecht kwam. 

En van hoeveel betekenis het dus was, dat wi j een Vri je Universiteit 

hebben die wetenschap beoefent in het licht van het Woord Gods. 

Wij hebben toen dit ,,water", dat van , ,boven" kwam, door laten si jpe

len in allerlei plaatseli jke propagandavergaderingen. 

Het propagandistische werk voor onze Vri je Universiteit van hem, die 

onlangs door de Here God plotsel ing uit ons midden werd wegge

nomen, moest even herdacht worden. 

En het zal zaak zijn, dat wi j er alti jd op bedacht bli jven, hoe de band 

aan de mensen die achter de V.U. wil len staan, van ingrijpende be

tekenis is bij de organisatie van de vereniging en bij de propaganda 

voor de Vri je Universiteit. In zijn strov/en om die band te bewaren, 

bli j ft prof. Water ink voor ons een stimulerend voorbeeld. 

J. B. v. d. Sijs. 

In het iconografisch centrum van de Vrije Universiteit. De foto (zie artikel 
op volgende pagina) laat een klein deel zien van de ongeveer zevenhon
derd mappen met reproducties, die hier opgeborgen zijn. 


