
ten geleide 
In dit nummer van het V.U.-blad vindt de lezer een beeld, 
een portret van de faculteit der wiskunde en natuurweten
schappen. Een portret — misschien kan ik beter spreken van 
portretten. Want behalve een artikel van prof. dr. Joh. Blok, 
dat ingaat op de principiële achtergronden van wat zoal in onze 
faculteit omgaat, en een kijkje op het werk van de studenten-
predikanten van de hand van ds. J. Hessels Mulder, bevat dit 
nummer een aantal artikelen geschreven door vertegenwoordi
gers van de verschillende vakgebieden binnen de faculteit, die 
ieder op eigen wijze de lezer iets vertellen over de betekenis 
en de mogelijkheden van de door hen gedoceerde tak van 
wetenschap. Dat is, ik wil het niet verhelen, een bijna onmo
gelijke taak geweest. Wie ook maar iets weet van de ontwik
keling der natuurwetenschappen in deze eeuw en vooral sinds 
de laatste oorlog, zal dat aanstonds beamen. Het moge een 1 
beetje wonderlijk klinken, maar tóch is het zo: men kan over 
zo'n faculteit gemakkelijker een boek schrijven dan een V.U.-
blad vullen. 

Toch hebben wij het gedaan. Omdat wij allen blij waren met 
dit hernieuwde contact. Omdat wij de band met hen, die door 
hun financiële bijdragen en, méér nog, door hun gebed de 
Vrije Universiteit en ook haar faculteit der wiskunde en na
tuurwetenschappen hebben gesteund en in stand gehouden, 
niet kwijt willen raken. 
Daarom zijn sommigen onzer naar voren gekomen en zij heb
ben zich aan de drukte van het dagelijks werk ontworsteld 
om even te spreken tot allen, die achter de V.U. staan. 
Ik hoop vurig, dat ze gelezen zullen worden. Het contact kan 
uiteraard maar kort, maar heel kort duren. Té kort! — de lezer 
heeft gelijk. Wat hier volgt heeft iets fragmentarisch — hier 
een kijkje, ginds een foto, daar een praatje! Maar uit alle blad
zijden moge hetzelfde opklinken: hier zijn we weer! Fijn, dat 
we elkaar even in de ogen mogen zien! Misschien — maar 
nu ga ik hardop denken — misschien is dit nummer van ons 
V.U.-blad een eerste stap en wordt het contact, waarvan de 
redactie van dit blad reeds is gebleken dat het zeer op prijs 
wordt gesteld, door meer gevolgd. Het is de moeite waard, 
daarnaar te streven. L. W. Kuilman - decaan 

Foto's: 
boven: 1e paal gebouw wiskunde en natuurwetenschappen 
onder: prof. dr. L. W. Kuilman 

geen uitgemaakte zaak 
(algemene beschouwing) 
Het is nauwelijks mogelijk, in een 
kort artikel als dit iets te zeggen 
over de zin van christelijke beoefe
ning van de natuurwetenschap of 
beter: over gezamenlijke beoefe
ning van de natuurwetenschap door 
christenen. Niet omdat dit op zich
zelf z o n ingewikkelde zaak is, 
maar vanwege de vele misverstan
den die zouden moeten worden o ^ 
geruimd om de weg voor een 
bevangen benadering gehe 
te maken. Laat ik het t o ^ 
eens proberen, al zal ik - f t l moe
ten weglaten dat naar mijn 'mening 
eigenlijk gezegd zou moeten wor
den. De misverstanden zijo te il
lustreren met bijv. de y^fag: „Is 
de natuurkunde aan de V.O. chris
telijker dan elders?". Het antwoord 
luidt natuurlijk ontkennend, maa 
er moet direct aan worden toege 
voegd, dat die vraag niet deugt. 
Het „vak" natuurkunde is niet 
christelijk, de biologie en de schei
kunde zijn het evenmin. 
Het gaat trouwens in een universi
teit niet om onderwijs in een „vak". 
Dat zou veel goedkoper in een 
school gegeven kunnen worden. 
Het gaat ook niet om het bereiken 
van nuttige resultaten. Daar heb
ben we efficiënte research-organi
saties en industrie-laboratoria voor. 
Het gaat om wetenschapsbeoefe
ning en dat omvat meer dan de 
som van onderwijs en onderzoek. 
Dit geldt voor iedere richting en 
zeker voor de faculteit der Wis
kunde .en Natuurwetenschappen. 


