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te dienen met ons wetenschappelijk werk. Maar wij zijn 
maar gewone mensen en we kunnen niet meer dan geven 
wat we hebben en zeggen wat we vinden. 

In de tweede plaats dacht men op die vergadering dat het 
wel goed was als er nog een andere opmerking werd ge
maakt. Het is, door de grote opgang dit de samenkomsten 
vorig jaar hebben gemaakt, gewoonte geworden om te 
spreken over ,,de V.U. en de Kernvraagstukken", en dan 
denkt men aan enkele nieuwere inzichten in de theologie 
en een aantal vragen over bijbel en natuurwetenschappen. 
Die, zijn we KERNVRAAGSTUKKEN gaan noemen om
dat net in de laatste tijd in het contact tussen de leden 
en contribuanten van de Vereniging voor wetenschappelijk 
onderwijs op gereformeerde grondslag en onze universiteit, 
altijd weer over die vraagstukken ging. 
Maar dat mag ons het oog niet doen sluiten voor het feit, 
dat er meer en ook andere Kernvraagstukken zijn, waar de 
V.U. mee bezig is. De wetenschap houdt zich bezig met 
„de aarde en haar volheid, de wereld en die daar op wo
nen" (Psalm 24). De wetenschap aan de Vrije Universiteit 
wil dat doen in de vreze des Heren, die het beginsel der 
wijsheid is (Psalm 111). En dan komt er nog heel wat 
meer kijken dan die twee vraagstukken, die we ,,de Kern
vraagstukken" zijn gaan noemen. 
Mag ik er eens wat vermelden.' 

Zo maar voor de vuist weg! En geformuleerd door een 
leek op alle wetenschappelijke terreinen, behalve op dat 
van de theologie! 
Ik praat dus maar naar dat ik verstand heb, naar wat ik 
hier en daar wel eens opvang. 
Welnu, dan noem ik als andere Kernvraagstukken bijvoor
beeld dat van de verantwoordelijkheid van de mensen van 
de natuurwetenschappen, voor wat er gedaan wordt met hun 
onderzoek en zijn resultaten. Ieder denkt dan aan de toe
passing van de natuurwetenschappen in de moderne be
wapening (de A.B.C.-wapens; A staat voor Atoom, B voor 
Biologie en C voor Chemie). Maar men kan ook denken 
aan de verstoring van ,,het biologisch evenwicht", over de 
menselijke verantwoordelijkheid voor „de natuur" die zijn 
„woning" is. 

Er is nog meer te noemep. De studies der economen hebben 
betekenis voor de economische politiek. Die van de medi
sche faculteit voor de gezondheid en daarbij kan het dan 
ook weer gaan om vragen van leven en dood, bijv. in de 

kwestie van de orgaan-transplantaties; maar het gaat ook 
over „de pil", over de honger, over het medische werk in 
de ontwikkelingslanden. De mensen van de sociale weten
schappen komen er dan bij te pas. De pedagogen krijgen de 
onderwijsvraagstukken op hun programma. En de mensen 
van het recht hebben te doen met misdaad en straf, met 
het volkenrecht, met oorlog en vrede. De mensen van de 
talenstudie en de geschiedenis moeten hun woord mee
spreken; wat kan de bijdrage van hun studies zijn aan 
onderwijs, kennis van het verleden in zijn betekenis voor 
de toekomst, voor de taal der bijbelvertalingen. Het zijn 
zomaar de dingen die mij te binnen schieten, terwijl ik 
dit zit te schrijven. Er is natuurlijk veel meer. Indien ooit, 
dan staat de wetenschap niet buiten het leven. De ouden 
plachten te-zeggen: Eerst leven en dan filosoferen. Maar 
in onze moderne wereld — met zijn machtsconcentraties, 
managers, reclame, bureaucratie, moderne communicatie
middelen en noem maar op — laat men het al meer aan
komen op de wetenschap en de techniek; die bepalen voor 
een goed deel — onder Gods voorzienig bestel, waarin dit 
alles ook als „middel", als ,,stap ten hemel of ter hel" is 
opgenomen — hoe het leven der mensen, ook hoe het 
leven van de kleine man met zijn noden en zorgen, zijn 
vreugden en ontspanning, zijn werk en zijn vakantie 
zijn zal. 

Opnieuw is in onze cultuur duidelijk hoe goed het is, dat 
we onze V.U. hebben met een grondslag voor haar onder
wijs en onderzoek, waarin het Leven, het Leven van de 
Vorst des levens, duidelijk vóór „het filosoferen" gaat. 
Daarin opgesloten ligt dat ook de wetenschap er niet is 
om te heersen, maar om te dienen. Dan kunnen we het ook 
niet allemaal meer op ,,Gods voorzienig bestel" schuiven, 
maar komt het op onze verantwoordelijkheid aan, al 'v-
die niet meer dan getrouwheid in het kleine. 
Als ik nog speciaal iets mag zeggen van mijn eigen vak 
gebied, de godgeleerdheid, dan denk ik aan de toekomst 
van het kerkelijk leven, aan de jeugd in de kerk, aan „de 
vertaling" van -het evangelie in zulke woorden dat hef 
,,aankomt", aan nieuwe wegen tot de mensen-van-vandaag 
in zending, evangelisatie en diaconaat. 
En nu h^b ik nog niet eens het „kernvraagstuk" van de 
structuren der universiteit genoemd; dat is bijvoorbeeld ook 
het vraagstuk van de plaats en de verantwoordelijkheid 
van de studenten; de verhouding van de universiteit tegen
over de overheid en tegen alle mogelijke maatschappelijke 
krachten. 

Het is teveel om op te noemen. En wat ik er als terloops 
van kan zeggen dient dan ook alleen maar om duidelijk 
te maken dat onze universiteit ook andere kernvraagstukken 
kent dan die, waarover het in dit nummer gaat. 
Maar in elk geval, uit alles samengenomen blijkt zonne
klaar, hoe onze universiteit een Vereniging met leden en 
contribuanten nodig heeft die er omheen staat. In de grond 
van de zaak betekent dit dat zij mensen nodig heeft van 
allerlei staat en kwaliteit, die rondom haar staan met hun 
geloof, hun weten geroepen te zijn tot de dienst van God 
en medemensen, in deze wereld en deze tijd. 
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