
cies voor? Waar zijn ze ginds het beste 
mee gediend ? Hoeveel microscopen zou 
je erbij moeten doen? Twintig, dertig? 
Een stapeltje vragen, waarvoor onze 
Amsterdamse faculteit stond en waar zij 
na het nodige geplus de antwoorden op 
had. Daarna kwam de afdeling inkoop 
in het geweer. Zoveel microscopen, zo
veel reageerbuisjes, zoveel dit en zoveel 
dat. . . Waar zou je de zaken het voor
deligst kunnen kopen? Waar geven ze 
bij aantallen korting en waar niet? 
Over naar de Congo, waar de nieuwe 
medische faculteit van de Vrije Univer
siteit beslist geen overdreven weelde be
tekent. Het is met de medische voorzie
ningen daar erg droevig gesteld. Er is 
een groot tekort aan artsen en het feit 
dat er naast de beide al bestaande me
dische faculteiten in de Congo nu een 
derde kwam, stemt tot vreugde. Tussen 
haakjes: op twintig miljoen inwoners is 
drie universiteiten niet veel, — verge
lijk maar eens met de situatie in ons 
land. 
De tijdens het laatste verblijf van dr. 

Blomberg in Kisangani nog aanstaande 
medische faculteit bracht heel wat pro
blemen mee en om er één te noemen, 
die rechtstreeks met het forse cadeau 
van de busjeshoudende spaarsters in Ne
derland te maken heeft: het transport. 
Hoe krijg je de spullen in Kisangani, 
dat niet over land te bereiken is ? Na al
lerlei overleggingen werd het: met een 
vliegtuig. Volgende vraagstuk: welk 
vliegtuig, — want het niet zo geweldig 
uitgeruste vliegveld van Kisangani ziet 
op z'n bescheiden startbanen ook alleen 
maar bescheiden toestellen landen. Zou 
een zwaarder vliegtuig hier kunnen lan
den, zou... Enfin, allerwegen opwin
ding en zenuwachtigheid. Geruchten 
ook: ,,het" komt vandaag al. Een ander 
wist: nee man, het duurt nog wel 

eventjes 
Maar de 7e oktober 1970 was het dan 
werkelijk zover. Een opmerkelijke dag, 
vertelde dr. Blomberg. Een dag met een 
tragisch begin. Er brak een heftig on
weer los, gepaard gaand met een tropi
sche regenbui. Twee personen werden 

door de bliksem gedood, één van hen 
was het kindje van een der studenten. . . 
Zo snel als het noodweer kwam, zo vlug 
was het ook weer verdwenen en kort 
daarna stond een gezelschap in de bran
dend hete zon te wachten op het vlieg
tuig met de 7500 kilo vracht, het ge
schenk van Vrouwen-VU-hulp. De lan
ding van het forse toestel betekende op 
zichzelf al een hoogtepunt: nog nimmer 
was daar, op het vliegveld van Kisanga
ni, een vliegtuig van een dergelijke om
vang geland. (Het kon 28 ton meevoe
ren, dus voor dit toestel was zeven-en-
een-halve ton niets) Er vond toen op dat 
eenvoudige vliegveld een kleine plech
tigheid plaats, waarbij je, zo zei dr. 
Blomberg, een brok in de keel schoot. 
Er waren blijde, bewogen toespraakjes, 
onder andere van de waarnemend gou
verneur van Congo, er was oprechte 
dank en dr. Blomberg vond het een eer, 
die dank aan de dames van Vrouwen-
VU-hulp te kunnen en mogen over
brengen. 

a.j.k. 
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