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Alleen een goed geprogrammeerde com
puter zou in staat zijn snel genoeg alle 
mogelijkheden af te tasten en o^ grond 
van de beschikbare gegevens de meest 
aanvaardbare beslissing (uit strategisch 
oogpunt) te nemen. 'Een volledig auto
matisch systeem beslist of 'doomsday' is 
aangebroken', zoals York in het eerder 
genoemde artikel concludeert. 
Dit beangstigende vooruitzicht is nu 
(waarschijnlijk) nog een fantasie, die kan 
dienen om te laten zien, waartoe de ont
wikkeling in principe leidt. Er is, tech
nisch gezien, geen reden om aan te ne
men, dat deze fantasie geen werkelijk
heid zou kunnen worden. Dan is de vici
euze cirkel rond. De wapentechniek 
brengt het evenwicht der verschrikking. 
Pogingen om hieraan te ontkomen door 
verdere technische ontwikkeling bren
gen de mens nog steviger in de greep 
van zijn eigen techniek. 

SALT 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over 
de Strategie Arms Limitation Talks, de 
onderhandelingen over de beperking der 
strategische wapens. Deze besprekingen, 
wier betekenis uit de korte mededelin
gen in de publiciteitsmedia te weinig 
naar voren komt, worden soms ten on
rechte gezien als ontwapeningsconferen
ties zonder meer. Zij worden beurtelings 
in Helsinki en Wenen gehouden tussen 
vertegenwoordigers van de twee groot
machten en beogen allereerst het even
wicht der verschrikking te handhaven, 
omdat dat tenminste een zekere stabili
teit garandeert, zolang beide partijen -
en wellicht straks ook China - hun ge
zonde verstand blijven gebruiken. De 
stabiliteit komt in gevaar, indien de ont
wikkeling van betere wapens of betere 
afweermiddelen grote vorderingen zou 
maken. Reeds het op weg gaan in die 
richting houdt grote gevaren in, omdat 
er een periode zou kunnen aanbreken, 
waarin na een aanval de vergelding on
mogelijk is geworden. Het wordt dan 
voordelig om als eerste toe te slaan en 
de vijand te vernietigen voordat hij kan 
aanvallen. Dit is in een tijd van politieke 
spanning een uiterst gevaarlijke situatie. 
Zolang er geen radicale ontwapening 
heeft plaatsgehad, is de hoop en ver
wachting van wie de vrede zoeken ge
richt op voorlopige handhaving van de 
wederzijdse bedreiging van honderden 
miljoenen met een afschuwelijke dood. 
Kan het absurder? Is er nog duidelijker 
bewijs nodig 'dat de oorlog niet meer is 
wat hij geweest is'? 
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