
moeten zeggen! 
Op beslissende momenten in uw leven wèl de juiste woorden 

weten en die gebruiken. Mensen overtuigen t i jdens vergade
ringen, verkoopgesprekken, so l l i c i t a t i es . . . . Vri jmoedig spreken 
in onverwachte situaties, ook in een groot gezelschap. Het is 
geen gave, maar een techniek die u kunt leren op onze 
mondelinge kursus 

spreekvaardigheid 
Persoonli jkheids- en Carrièrevorming 

Welke opleiding u ook hebt - deze kursus (zonder huiswerk) 
voegt er iets aan toe dat kapitalen waard is. Op elk terrein ver
betert u uw positie, wanneer u op het goede ogenblik glashelder 
uw gedachten kunt overbrengen. Deze kursus, bestaande uit 16 
lesavonden (1 les per week), start half januari in nevenstaande 
plaatsen voor dames en heren van uw niveau en van uw leefti jd. 
Stuur direkt onderstaande bon in en u krijgt dan vroegti jdig een 
uitnodiging voor een gratis lesavond. 
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hulp. Hij dwingt ons gewoon om een andere 
koers te kiezen, of we willen of niet. We 
zullen wel móeten versoberen, we zullen 
ons wel móeten bezighouden met andere vol
ken. Het is als met sommige wegen waarop 
men niet harder mag rijden dan 80 km; op 
bepaalde tijden is er bijna niet één automo
bilist die zich daaraan houdt, maar op zondag 
is het er zo druk dat iedereen wel langzaam 
móet rijden. Het bijbelwoord: "wie zijn leven 
zal verliezen, zal het behouden", is zo'n ver
keersbord waaraan bijna niemand zich stoort. 
We vinden dat verlies niet nodig, 't Is teveel 
gevraagd. Maar nu dwingt God onze wereld 
in een situatie waarin plotseling iedereen, 
die gewoon zijn gezonde boerenverstand 
gebruikt, begint te ontdekken: wij zullen een 
en ander moeten verliezen, als wij ons leven 
nog willen behouden. Onze maatschappij 
stelt nog wel een premie op zelfhandhaving, 
maar de enige kans op voortbestaan is zelf
verloochening. Wij gaan afremmen tot 80 km, 
want het móet wel. Wij wilden niet zien dat 
het verstandig is om af te remmen. Trouwens, 
zou christelijk heel iets anders zijn dan ver
standig? Wij plaatsen die twee begrippen 
vaak tegenover elkaar: het christelijke, het 
ethische, dat zou de doorslag moeten geven, 
maar ja, de praktijk, nietwaar? - wij zitten nu 
eenmaal in een zondige situatie; in deze 
gebroken wereld kunnen wij met de Bergrede 
nog niet goed uit de voeten; het is wel waar 
dat de zachtmoedigen de aarde zullen be
erven, maar voorlopig hebben de brutalen de 
halve wereld, zodat wij brutaal moeten terug 
doen; 't is jammer dat dit ethisch niet zo zui
ver is, maar we moeten reëel blijven; wij zijn 
wel christelijk, maar we moeten óók ons ver
stand gebruiken. 

Zo wordt de oproep tot transformatie van de 
samenleving vaak afgedaan als onrealistisch. 
Realistisch is dan wat in het verlengde ligt van 
wat we altijd hebben gedaan. Wel christelijk, 
maar óók verstandig: zo onchristelijk en on
verstandig hebben wij jarenlang geredeneerd. 
En nu laat God ons ontdekken: juist als wij 
ons verstand gebruiken, komen wij tot een 
andere denkhouding; juist reahsten spreken 
als ideaUsten. Laten wij goed zien wat er ge
beurd is: er is gebeurd wat God zelf geprofe
teerd heeft. Hij zou de volken laten wande
len op hun eigen wegen, ze moesten dan zelf 
maar ontdekken dat die wegen doodlopen. 
Nu is het zover: de mensheid merkt dat ze in 
een vastgelopen systeem zit. Wie zijn ver
stand gebruikt, blijft niet gewoon doorgaan. 
Het gezonde boerenverstand werd trouwens 
al aangeprezen in het boek Spreuken: daarom 
werd daar zo weinig uit gepreekt. Verstand 
en gevoel kunnen we vandaag aantreffen aan 
dezelfde kant van de barricade. Niet door 
het goede in de mens, maar door het vuile 
in de wereld worden wij gedwongen tot sa
menwerking en tot de afschaffing van de kou
de oorlog. Ook als we niet bevmst op afrem
ming aankoersen, remmen we automatisch 
al af. Als de welstand toeneemt, neemt van-


