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zelf het aantal geboorten af. De vraag of 
wij moeten wachten totdat de mensen er rijp 
voor zijn, wordt door de feiten achterhaald. 
Ook als kerk en staat nog niets doen, is 
de dwang al begonnen. Waarom zouden we 
er dan nog niet een schepje bovenop doen? 
Juist als de mensen niet willen dat er in
gegrepen wordt, moet er nodig ingegrepen 
worden. 

Vrijheid geen heilige koe 

Men zou verwachten, dat het gereformeerde 
volksdeel vanwege bepaalde accenten op Ro
meinen 13 voorbeeldig zou openstaan voor 
impopulaire maatregelen van de overheid. 
Maar wij hebben behalve Romeinen 13 ook 
nog de souvereiniteit in eigen kring. Van
uit dat principe kunnen wij gemakkelijk ko
men tot het eisen van maximale vrijheid 
voor het bedrijfsleven en tot het doodverven 
van elke staatsbemoeiing als een opmars in 
totalitaire richting. Maar dan vergeten wij 
dat er een totalitarisme van heel andere signa
tuur dreigt in de wijze waarop vrije onderne
mingen de markt beheersen. Mogen wij van 
de democratie en van onze kostbare indivi
duele vrijheid een heilige koe maken? Moet 
dan niet die gezindheid, die mentaliteit, bij 
ons zijn, die ook in Christus Jezus was, die 
de grote vrijheid van het Gode gelijk zijn niet 
als iets om krampachtig vast te houden heeft 
geacht, maar de gestalte van een slaaf heeft 
aangenomen? Een slaaf beschikt niet over 
eigen tijd of eigen geld of eigen hchaam. Vrij
heid - wat is dat eigenlijk? We moeten niet 
zeggen: ik ben vrij, maar de ander is het ook 
en daarom moet ik een stukje van mijn 
vrijheid afstaan. Dan is onze eigen vrijheid 
ons uitgangspunt. Maar wij hebben de vrij
heid aan anderen te danken. En vrijheid is 

Overzicht van de zaal. 

zo'n hoog goed, dat ze eerlijk verdeeld moet 
worden, en dat alleen al maakt staatsbemoei
ing nodig. Vrijheid is gebondenheid aan Gods 
wetten voor het geschapene. Waarom dein
zen wij terug nu er ingegrepen moet worden? 
We hebben toch ook nooit een punt gemaakt 
van de-weeën van het messiaanse rijk die 
moeten komen? 
Wij zullen op rantsoen gezet moeten worden, 
zoals in oorlogstijd. Prettig is dat niet. Maar 
het is evenmin plezierig, als wij wachten tot
dat de schrik over een lokale ramp iedereen 
aan het verstand brengt dat het weer "oorlog" 
is, zoals wij met het Deltaplan hebben ge
wacht tot de watersnood, en zoals de beroe
ring over de drie van Breda nodig was om ons 
van het oorlogssyndroom te laten schrikken. 
Een oorlogseconomie houdt men niet lang 
vol - hoogstens zolang de gemeenschappelij
ke bedreiging gevoeld wordt -, maar het moet 
duidelijk gemaakt worden dat inperking van 
consumptieve welvaart geen teruggang in 
welzijn hoeft te zijn. Er moeten niet alleen 
offers gebracht worden. Zeker niet door hen 
die nog niets te offeren hebben. Het miheu-
beheer mag niet de schijn wekken de nieuw
ste truc van de rijkaards te zijn om de wel
vaart te ontnemen aan hen die haar nog 
nauwelijks verworven hebben. 
Als de oproep om minder materialistisch te 
worden afkomstig is van lieden die aan een 
rechtvaardige inkomensverdeling nog nooit 
wat gedaan hebben, kan moeilijk instemming 
verwacht worden van mensen die nog maar 
mondjesmaat zijn bedeeld. 
Dat iedereen recht op een auto heeft èn 
dat het aantal auto's moet verminderen, is 
alleen te combineren bij een totaal nieuwe 
verdehng van inkomens. Ook daartoe worden 
we gedwongen: het moest allang, ethisch, 
nu móet het wel, noodwendig. De verbete
ring van de wereld wordt ons opgedrongen. 
Als de weeën moeten komen, dan móeten ze 
komen. Maar dat is iets voor de Voorzie
nigheid, zegt men, en wij mogen niet voor 
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