gaat u
promoveren?

het drukken van uw

dissertatie behoeft geen kapitaal
te kosten.

vraag inlichtingen bij

een grafisch bedrijf, dat ervaring
heeft op dit gebied.

voorlichting kost niets!

apyrus

boekdruk en offsetdruk
looiersgracht 26-30
amsterdam

telefoon 248404 - 248775
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Gertrude, bekend van de Memisa-actie, die
op de Nederlandse tv werd geleid door
W. Duys. Zuster Gertrude werkt al 32
jaar (dat is langer dan Pakistan bestaat)
aan het verzorgen van geestelijk gehandi-
capte kinderen. Die kinderen is in Pakistan
een treurig lot beschoren. Ze worden be-
schouwd als een vioek van Allah en derhal-
ve worden ze radicaal weggehouden uit de
samenleving. Dat betekent opsluiting voor
het leven. Zuster Gertrude heeft enige
tientallen van deze kinderen om zich heen
verzameld en probeert hun een wat beter
bestaan te bieden. Ze hoopt dat Nederland
Bangla Desj niet zal erkennen, want dat
zou het einde betekenen van haar verblijf
in Pakistan.

Kater

Van der Linden: ’Daarmee zeg ik niet dat
Nederland Bangla Desj dan maar niet moet
erkennen, want naar mijn gevoel moet dat
misschien toch wel gebeuren. Het is een
kwestie van wegen. Zo zou ik ook ten aan-
zien van een eventuele voortzetting van
het project zeggen: als het er in zit, dat we
iets concreets tot stand kunnen brengen
voor de mensen die op het ogenblik het
gelag moeten betalen, dan is het nog wel
interessant, met misschien wel iedere
avond een kater.’

Volgens drs. Manhave hadden de vragen
over de aard van het Pakistaanse regime
ook al een jaar geleden kunnen worden
gesteld. Toch is toen het besluit genomen
het project op te zetten. Eigenlijk is er niet
zoveel veranderd. Volgens hem komt het
er op neer dat de situatie is verslechterd.
’In die omstandigheden kun je zeggen: zo
liggen de zaken, maar toch heb ik het idee
dat ik iets nuttigs doe.’

Het opschorten van hulp, zoals dat door
verschillende landen met betrekking tot
Pakistan is gedaan, ligt zo in het politieke
vlak, ’dat het zich in ieder geval aan mijn
waarneming onttrekt. Er kunnen zoveel re-
denen zijn om iets wel of niet te doen. Mij
ontgaat dat.” Drs. Manhave is geneigd de
Nederlanders die hebben gepleit voor stop-
zetting van alle hulp aan Pakistan, daarin
ongelijk te geven. ’Als je zegt: ik doe het
niet, dan stelt men zich in een nog zwaarder
isolement op.’

Problemen

Drs. Van der Linden zegt, dat iemand die
in Pakistan aan hulpverlening doet als het
ware met zijn neus door de problemen
wordt gewreven, als was hij een onzinde-
lijke kat. Daarbij moet, volgens hem, wor-
den bedacht, dat die problemen niet we-
zenlijk verschillen van problemen in Ne-
derland, zoals bijvoorbeeld de verdeling
van de welvaart; alleen wordt men daar
niet met de neus ingewreven. Hij zegt dat

'}g ;

Een van de vele bedelaars in een krottenwijk.

Bewoners van de krottenwijk Azam Basti ontmoeten p
elkaar bij een waterkraan. Er was destijds één zo’n
kraan beschikbaar op meer dan 950 mensen. Boven-
dien was het zo, dat de zesduizend moslims geen
gebruik wilden maken van de kranen van de vijfdui-
zend christenen in de wijk en de christenen niet van
de moslim-kranen.




