dan volgt er moedig dat hij ook naar de
missie zal gaan. Mijn God. Hoe graag zou ik
deze aardige jongen niet willen waarschuwen
tegen dat akelige Heiligen der Laatste Dagen
dialect waardoor je geen poot tussen de deur
krijgt, in mijn land althans; maar ervaring
is vanzelfsprekend de beste leermeester.

Het Museum

Er liggen zoveel vertalingen van het boek
van Mormon dat ik nogal wat vitrines moet
afzoeken voor ik op de Nederlandse vertaling
stuit. De minstens 25 jaar oude druk en de
sombere zwarte kaft steken misschien schril
af tegen het origineel. Maar waar is het origi-
neel? Ik lees ergens dat de profeet Moroni
de gouden platen weer innam op het moment
dat Joseph Smith met de vertaling was ge-
reedgekomen.

Zo moeten we tevredengesteld worden met
geschreven getuigenverklaringen van 8 be-
langrijke kerkleiders waaronder Olivier Cow-
dery. Verder wordt ons aan de hand van kunst
en cultuurgoederen van andere beschavingen
de overtuiging bijgebracht dat goudgravures
in Mormons tijd tot de uitdrukkingsmoge-
lijkheden behoorden. Neem bijvoorbeeld de
gouden tabletten van Darius I, de koning
van Perzié.

Men vraagt zich af waarom de kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
het in deze richting zoekt. Waarom geen
wonder? Krijgt het goud van haar Bijbel niet
meer glans als de Mormonenkerk laat uit-
komen dat, terwijl de toenmalige beschaafde
wereld haar geschiedenis op papyrusrollen
schreef, de profeet Mormon = 200 jaar na
Christus dat anders deed? In de lijn van deze
’'wonder’theorie is dan ook veel beter te
plaatsen dat de gouden platen middels een

20e-eeuwse kantoorordner bijeengehouden
worden zoals een afbeelding van de overreiking
tussen de profeten Mormon en Moroni dui-
delijk laat uitkomen. Iemand bij de stand van
het informatiecentrum betoogt dat het niet
zozeer om de verschijningsvorm als wel om
de inhoud gaat. Het is dus als het ware een
gouden boodschap die van het boek van Mor-
mon ’afstraalt’. Ik zou het eens moeten lezen.
Moeiteloos leg ik de 50 dollarcent op de
toonbank en neem de Engelse vertaling in
paperback in.ontvangst.

In het hotel

Ik zou voor het VU-magazine alvast een
uittreksel van het boek van Mormon kunnen
maken, maar wanneer ik - op mijn hotel-
kamer aangekomen - het boek op een wille-
keurige pagina opensla, val ik middenin een
vergelijking over een olijfboom: Hij heeft
enkele weinig of geen vruchtdragende takken
die dus onmiddellijk afgezaagd dienen te
worden. Toch sleept de vergelijking zich nog
S bladzijden dubbelgedrukt voort.

Als ik het stug ingebonden boekwerk loslaat
veert het uit zichzelf weer dicht.

Op weg naar een pilsje stuit ik in de lounge
van hotel Miller op een groep Heiligen der
Laatste Dagen (naamplaatje op het revers)
die via de TV het wereldkampioenschap
honkbal volgt. Indien deze mensen zich niet
met het Hogere bezighouden hoef ik het
zeker niet te doen en met een gerust geweten
neem ik mij voor de stad gedurende deze
middag te verlaten.

Indianen

Twee van hen komen van de onvruchtbare
hoogvlakte van de Uintah en Ouray Reser-
vation, gelegen in het oostelijk deel van Utah
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en een derde komt van S. Dakota. We kennen
elkaar een beetje. Telkens wanneer ik de stille
parkeerplaats behorend bij hotel Miller pro-
beer te bereiken wachten de afstammelingen
van de Lamanieten mij op, zoals ze in het
boek van Mormon worden aangeduid.
Ondanks de wens van Joseph Smith hebben
ze zich nog steeds niet bekeerd. Ze eisen
geld (om niet te hoeven werken). Bijtijds
herinner ik mij de woorden van de profeet
Brigham Young: Het is goedkoper de India-
nen te voeden dan te bevechten. Ieder 2
dollar, maar het moet de laatste keer zijn.
Via de US 40, ofwel de Noordelijke Tempel-
straat met zijn aaneenrijging van restaurants,
cafetaria’s en motels ontsnap ik aan de druk
van de Heilige Stad.

Geschiedenis der Indianen

De geschiedenis der Indianen loopt parailel
met die van de Mormonen (Nephieten). Ook
zij zijn afstammelingen van de profeet Lehi
die + 600 jaar voor Christus in Jerusalem
leefde en van God de opdracht kreeg zich in
te schepen en naar het beloofde land van
Amerika te gaan. Zowel de Nephieten (de
goede tak) als de Lamanieten (de slechte tak)
komen tot grote beschavingen zoals het rijk
der Inca’s en dat der Atzeken hebben bewe-
zen. Het is door onderlinge oorlogen - waarbij
de profeet Mormon (+ 200 jaar na Christus)
het leven liet ~ dat vooral de beschaving der
Lamanieten in verval is geraakt, getuige het
primitieve bestaan van de huidige Navajo
Indianen en het nomadendom der Sioux.
De profeet Joseph Smit neemt dan voor de
Nephieten de draad weer op zich herinnerend
het woord van Isaias 11:11: De Heer zal
opnieuw zijn hand uitstrekken en de over-
blijfselen van zijn volk herstellen. Daarmee
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