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De onopvallend aanwe»ge 

"Je bent bkr in hel bnaanlBttHiiw wd vadi 
«et de dood b^Tbim denk Sr. 

Msar je bent mens, Je gaal door. 
Ea ik beo geen kniesoor./Vt$ hel je liid is dan ga je 

ToiSi ben ik wel b«j, als Bc's morgen-
mdiker word,dal het mijn djd oog niet i 

In dit nummer 
Angst voor de dood is een zeer fundamentele ervaring. 
Voor de meesten is de dood echter een werkelijkheid 
in de verte. Toch zijn er omstandigheden, die mensen 
met de neus op hun naderend einde drukken. Het 
bejaardentehuis bij voorbeeld, waarvan de bewo
ners veelvuldig geconfronteerd worden met de ge
dachte, dat zij ,,het laatste kwartier" zijn ingegaan. 
De socioloog Jan Matse schreef een proefschrift 
over de wijze waarop bejaarden in een tehuis leven 
met de dood. En dat leven blijkt desondanks leefbaar 
omdat de dood in het tehuis onopvallend aanwezig 
is.(pag. 17) 
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Eerbied voor het leven 
September '76 verscheen in Trouw een bericht onder de 
kop: Zes theologen doen beroep op Kamer. De zes 
vroegen de kamerleden vóór het CDA-wetsontwerp 
over abortus te stemmen of hun stem te onthouden aan 
het VVD-PvdA-ontwerp. Ze gebruikten als argument 
,,eerbied voor het leven". Op pag. 8 gaat prof. Kuitert 
op die argumentatie in. Op pag. 13 reageert mevr. 
Hannie van Leeuwen op zijn betoog. 

Medische vakkennis 
Sommigen menen dat de zuiver somatische geneeskun
de (de geneeskunde die zich direkt richt op het behan
delen van lichamelijke aandoeningen) wel ongeveer 
,,af' is. Prof. dr. J. van der Meer zei onlangs in zijn 
inaugurele rede tot dezulken: ,,Ze moesten eens we
ten!" Tot VU-Magazine zei hij dat de vaktechnische 
kennis in gevaar komt,,,wanneer we er niet bovenop 
blijven zitten", (pag. 27) 

De pastor en de samenleving 
Pastoraat heeft het helpen van mensen tot taak. Een 
taak die een kwart van de tijd van predikanten vergt. 
Om spanningen in de praktijk te voorkomen, dient 
daarmee rekening gehouden in theologische opleidin
gen. Over het pastoraat als hulpverlening, sprak VU-
Magazine met dr. G. Heitink, docent in de pastorale 
theologie te Kampen die op dit onderwerp promoveer
de, en met een man uit de praktijk, drs. C. P. T. Rijper, 
gereformeerd predikant in de Bijlmermeer. De samen
leving is de horizon van het pastoraat, zo bleek uit beide 
gesprekken, (pag. 32 en pag. 35) 


