
EEN HALVE 
EEUW 

KINDERSTUDIE 
Alwéér een jubileum: op 15 januari is het een halve eeuw geleden dat het 

Paedologisch Instituut werd opgericht, het PI. ,,lk kan geen paedagogiek doceren, 
als ik niet iets met kinderen kan doen", zei prof. Waterink. En zo klinkt nu al bijna 50 

jaar kindergesnater in de gangen van het Instituut aan de Vossiusstraat in 
Amsterdam (vlak naast het Vondelpark) om te voorkomen dat de aldaar werkzame 

wetenschappers slechts boekenwijsheid vergaren. ,,Paedologie" is de weten
schap omtrent het kind. Op dit terrein werd Waterink in de jaren dertig en veertig 
een onbetwiste autoriteit in protestants-christelijk Nederland. Via,,Moeder" (het 
vakblad voor moeders) deelde hij zijn wijze lessen uit. Hele generaties gerefor
meerden zijn in Nederland opgevoed volgens de inzichten van Waterink. Zijn zij 

wel goed opgevoed? 


