De Hollanditis van 1932

Hetjaar 1932 zou beslissend worden voor de wereldvrede, dachten velen,
volgens de Standaard 50 jaar geleden. Dat was juist gezien, zo bleek :
achteraf. Ook deze maand weer enkele fascinerende dagboekbladen over :
de Hollanditis van toen (pag. 29).

Patiént nietin watten leggen

Ledigheid is des duivels oorkussen,dachtdr. F. J. M. Heslinga. Hij zette een
aantal hoogwaardige arbeidsprojekten op voor ex-psychiatrische patiénten
om te voorkomen datdeze de,,harde maatschappij’’ ontwennen en hun
oude psychische kwalen gaan koesteren. Jaap Kamerling vertelt over
Heslinga’s gedachten (pag. 35).

Magde bom?

*aI

Eind november hield de Wereldraad van Kerken een hoorzitting over
kernwapens. VU-magazine bliktterug, tezamen meteen aantal bezoekers
uit VU-kringen die een nabeschouwing geven.

Verder de slottekst van de hoorgroep en een gesprek met Helmut Simon,
voorzitter van de Duitse Kerkedag, die reeds in de jaren vijftig kernwapens
onvoorwaardelijk verwierp.Pag. 13
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