Dit wordt door Kuitert ontkennend
beantwoord. De verwachting van het
hiernamaals mag voor de christen een
werkelijke troost zijn.
Kuitert gebruikt een definitie van
euthanasie die niet gebruikelijk is.
Hij legt zeer veel nadruk in zijn definitie
,,op diens verzoek”'.
Dit sluit in dat iemand zichzelf niet
meer kan helpen en daardoor in de
euthanasiesituatie verkeert. Hoewel
Kuiter zijn definitie goed verdedigbaar
acht, moet wel gezegd worden dat hij
aan vele bestaande weer een nieuwe
definitie toevoegt, die ten slotte in we-
zen weinig anders inhoudt dan de an-
dere. Euthanasie als levensverkortend
handelen is in elke definitie de kern. ~
Daarnaast worden dan de voorwaar-
den in de definitie, waaraan de toepas-
sing van euthanasie gebonden is, op-
genomen. Kuitert doet dat met de
woorden ,,op diens verzoek’'. , Eutha-
nasie is een levensverkortend hande-
len (inclusief het opzettelijk nalaten
van handelen) door een ander dan de
_betrokkene, op diens verzoek.” Op
diens verzoek sluit dan in, dat iemand
zichzelf niet meer kan helpen en dus
verkeert in, wat Kuitert noemt, ,,eutha-
nasiesituaties’’. Dat zijn situaties van
ondraaglijk lijden, van een langgerek-

te stervensfase, van uitputting door
ouderdom en/of slijtage, enz.

Deze voorwaarden vindt men ook te-
rug in andere definities zoals die van
de Gezondheidsraad.

Kuitert laat in feite het onderscheid
actief/passief in de toepassing van
euthanasie wegvallen, omdat er prin-
cipieel geen ethisch verschil tussen is.
Dat moge waar zijn, voor de praktijk
van de euthanasie is het van groot
belang. De arts dient zichzelf er heel
goed van te overtuigen dat passieve
euthanasie ook euthanasie is en een
net zo’'n actieve daad is als de actieve
euthanasie. En dat passieve euthana-
sie toepassen veel kan lijken op zinlo-
ze behandeling nietgeven.

Het is duidelijk dat niet alle facetten
van het boekje kunnen worden be-
sproken. Het is zeker geen boekje dat
kritiekloos gelezen kan worden, maar
dit is ook beslist niet de bedoeling. Het
boekje stemt tot nadenken en heeft
het verdienstelijke dat het ook de
godsdienstige achtergronden belicht.
Elk mens, zo eindigt Kuitert zijn inlei-
ding, die niet sterft zoals hij wil, is er
éénte veel.
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