mens soms euthanasie geboden zijn.
Het boekje van prof. Kuitert heet ,,Een
gewenste dood”, met als ondertitel
.,Euthanasie en zelfbeschikking als
moreel en godsdienstig probleem’’.
Het boekje is viot en eenvoudig ge-
schreven. Het is daardoor goed lees-
baar. Bovendien is het geschreven
met veel gevoel voor de nuances van
hetvraagstuk in de praktijk.

Na een deel over de morele discussie
gaat Kuitert over tot de bespreking van
euthanasie en zelfbeschikking. Ook
hier maakt hij onderscheid tussen mo-

Kuiterts boekje
stemttot nadenken

reel en godsdienstig. Nu is dit inder-
daad één van de cruciale punten
waarover het in het vraagstuk van de
euthanasie gaat. Dit is ook een punt
waarmee vele gelovigen het moeilijk
hebben.

Nu zegt Kuitert dat in deze kwestie de
zelfbeschikking ‘niet staat tegenover
God en beschikking, maar tegenover

beschikking door anderen. Als nu de
vraag naar zelfbeschikking of be-
schikking door anderen moet worden
beantwoord ten aanzien van de vrij-
heid om over het leven te beslissen,
dan is het antwoord duidelijk. Een
mens zal dan zelf deze vrijheid willen
hebben en deze niet aan anderen toe-
kennen.

En, merkt Kuitert terecht op, vele men-
sen hebben heel wat minder moeilijk-
heden met zelfbeschikking als het niet
om hun dood, maar om hun leven gaat.
Het gaat er bij zelfbeschikking beslist
niet om dat men zich van de anderen
niets moet aantrekken, zo is het niet,
er zijn vele banden met anderen. Het
recht om te leven, het recht om te
sterven is de kern van zelfbeschikking.
Het sluit de vrijheid in om zelf over het
hoe en het wanneer van ons einde te
beslissen. '
De vraag of eerbied voor het leven
euthanasie verbiedt, wordt ontken-
nend beantwoord, even als de vraag of
eerbied voor de dood euthanasie ver-
hindert.

Een hoofdstuk over ,,Helpt Geloven”’,

‘waarin Kuitert aandacht wijdt aan de

christelijke troost, wordt gevolgd door
een hoofdstukje over het hiernamaals
met de vraag of dat een loze troost is.




