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BIJBELSE ENCYCLOPEDIE 
Redactie: prof. dr. W. H. Gispen, prof. dr. B. J. 
Oosterhoff, prof. dr. H. N. Ridderbos, prof. dr. 
W. C. van Unnik t, ds. P. Visser 
756 biz., geb., ƒ 6 5 -

Dezer dagen verscheen de 4e druk van dit indruk
wekkende naslagwerk. Ruim 7000 trefwoorden bie
den een schat aan informatie. Met honderden 
zwart/wit illustraties. 

IS DE BIJBEL GODS WOORD? 
Een vraag gesteld en beantwoord door 
dr. A. G. Luiks 
128 bIz., ƒ 12,50 

Tegenover het atheïsme houdt het christendom vol 
dat de bijbel Gods Woord is. Een helder en een
voudig geschreven boek voor alle mensen die de 
Waarheid zoeken. 

Dr. C. Rijnsdorp 
LAATSTE GEDACHTEN 
144 bIz., geb., ƒ 24,-

De auteurschreef dit dagboek in de laatste jaren van 
zijn leven. Het was zijn wens, dat het na zijn dood 
zou worden gepubliceerd. Een waardevol en aan
grijpend document dat deze literator ons heeft na
gelaten. 

Dr. F. de Graaff 
HET GEHEIM VAN DE 
WERELDGESCHIEDENIS 
140 bIz., ƒ 22,50 

Zeven overdenkingen van woorden uit de Heilige 
Sciirift. Een boeiende en bemoedigende Schriftuit-
leg, die tegelijk de geschiedenis in een verrassend 
licht plaatst. 

Ds. J. van Amstel e.a. (redactie) 
KIJK OPZENDING 
deel 1: Evangelie als cultuur? 
104 bIz., ƒ 17,50 (Bij abonnement 20% korting 
per nummer) 

Zendingsbezinning binnen de gereformeerde ge
zindte. De verhouding van evangelie en cultuur in 
het zendingswerk komt in dit eerste deel uitvoerig 
aan de orde. Auteurs: dr. Tfi. van den End, dr. Chr. 
Fahner, drs. W. van Laar, drs. G. Nieuwenfiuis, drs. 
J. J. Visser 

M. J. Dehaene en J. A. 
HOOGLIED 
24 biz., ƒ 7,90 

M. Bossaert 

Lyriek voor de liefde. Dit eeuwige thema wordt 
prachtig tot uitdrukking gebracht in eigentijdse ge
dichten en kunstzinnige lino's. 

LEVEN MET DE PSALMEN 
78 bIz., ƒ 19,50 

Een combinatie van schitterende pagina-grote 
kleurenfoto's en gedeelten uit de eerste negentien 
Psalmen in de bijbel. 

Galina Salova-Ljoebarskaja 
HANDREIKING VOOR HULP AAN VERDRUK
TEN IN DE SOVJET-UNIE 
84 bIz., ƒ 12,50 

Het vierde deel in de serie Rusland-Cahiers. De 
schrijfster weet uit eigen ervaring wat het betekent 
voor gevangenen in Rusland een teken van hulp, 
meeleven en aandacht vanuit het Westen te ont
vangen. Dit Cahier bevatzeer praktische en gerichte 
adviezen hoe dit kan gebeuren. Uitgegeven in sa
menwerking met het Comité Vladimir Boekovski. 
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