
onder de titel Out of the Belly of the Canni
bal, een jaar later reeds circuleert in het 
"samizdat-circuit". 
Nadat de KGB een exemplaar van dit boek 
in beslag heeft genomen, wordt Sasha van
af midden 1980 regelmatig geïntimideerd, 
bedreigd en lastig gevallen door de KGB. 
Hij vlucht uit Moskou, wordt in elkaar ge
slagen door KGR-hooligans en verblijft ver
volgens in diverse ziekenhuizen. 
Nadat hij weer enigszins hersteld is van de 
gevolgen van mishandeling, begint hij in 
1982 met activiteiten die tot doel hebben 
een eerste onafhankelijke vredesgroep in 
de USSR op te zetten, de Moskouse Trust-
groep. 
Hij helpt bij de opstelling van "An Appeal 
to the Governments and Peoples of the 
USSR and the USA", de eerste verklaring 
van de Trustgroep. 
Enige weken na de officiële oprichting van 
de Trustgroep, op 13 juli 1982, wordt Sasha 
gearresteerd in een dorp in Siberië, onder 
beschuldiging van het ophalen van handte
keningen voor de verklaring van de Trust
groep. 
Een psychiatrisch onderzoek wijst uit dat 
hij „normaal' is. Zijn proces vindt plaats op 
23 april 1983; hij ontvangt de maximum 
straf die op de hem ten laste gelegde be
schuldiging staat: 3 jaar werkkamp. 
Na een verblijf van 19 maanden in de ge
vangenis betreedt hij op 3 februari 1984 het 
werkkamp / 58-3 in Kazakhstan. Sinds die 
tijd wordt hij met grote regelmaat geslagen 
en gemarteld. Tussen de bedrijven door 
maakt hij werkdagen van 16 uur per dag, 
wordt hij 's nachts uit pesterij wakker ge
maakt, of verblijft hij in een isoleercel. 
Op 31 mei 1984 doet hij een poging tot zelf-
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moord. In zijn eigen woorden "Op 31 mei 
1984 werd ik bij de assistent-directeur van 
onze eenheid geroepen. Hij deed de deur 
van zijn kantoor op slot en begon mij on
barmhartig te slaan; hij sloeg alle lucht uit 
mijn binnenste. Hij schopt me in mijn kruis 
en vervolgens in mijn gezicht. Hij bleef 
maar doorslaan. Bovendien vertelde hij mij 
tussen de bedrijven door dat hij deze behan
deling elke dag op mij zou toepassen uvan-
neer ik mijn 'arbeidsplan' niet zou realise
ren. Door de hoog opgeschroefde eisen was 
dit überhaupt onmogelijk, zelfs als ik ge
zond zou zijn. Nadat ik zijn kantoor mocht 
verlaten kwam ik de directeur van het straf
kamp tegen, kolonel Bakhaev. Hij weigerde 

mij ander werk. Geen uitweg ziende stak ik 
mij even later met een mes in de zij." 
Sinds die tijd is Sasha's behandeling, mede 
dankzij Westers protest, tijdelijk verbeterd. 
Ook zijn moeder heeft hem weer mogen 
bezoeken. 
Op 13 juli jl. zou zijn straf aflopen. De 
autoriteiten, niet van zins hem te laten 
gaan, hebben een kameraad van Sasha la
ten getuigen dat Sasha in dat zwaar be
waakte kamp drugs zou verkopen. Op 
grond van deze beschuldiging is Sasha tot 
vier jaar extra straf veroordeeld. 
Momenteel zit hij in het Semipalatinsk 
strafkamp, in een gebied waar de Sovjet 
Unie zijn nucleaire proeven doet. De ironie 
van het lot wil dus niet alleen dat een vre
desactivist het slachtoffer wordt van 
staatsonderdrukking, maar bovendien 
wordt blootgesteld aan nucleaire straling. 
Zijn gezondheid is al slecht — hij lijdt aan 
tuberculose — en het is dan ook de vraag of 
Sasha deze nieuwe straf zal overleven. 

Vladimir Brodskiy 
Sinds 1979 heeft de — nu inmiddels 41-jari-
ge — joodse chirurg Vladimir Brodskiy re
gelmatig met de KGB te maken gehad, met 
name sinds hij zich in 1982 voegde bij de 
Trustgroep. Zoals ook uit zijn "open brief" 
valt op te maken, is hij meermalen gearres
teerd en tot ,,vijftien dagen" gevangenis
straf veroordeeld. Hij is regelmatig gesla
gen en mishandeld. Als enige verweer ge
bruikte hij het middel van de honger
staking. 
Sinds de demonstratie in april jl. waarbij op 
het gevaar een van "nucleaire winter" 
werd gewezen, lijkt Brodskiy echter het 
mikpunt van KGB-intimidaties geworden. 

paar Medvedkov. Later gaan ze naar het nabij gelegen po-
litiestation en slagen er in Nikolai Khramov, die enige 
uren tevoren bij de flat van de Medvedkov's was gearres
teerd, mee te krijgen. 

25 juni De vader van Nikolai Khramov verstoort het wekelijkse 
seminar; hij is een fervent tegenstander van de Trust
groep. 

2 juli De groep legt een vredesbloemenbed aan bij de Tropave-
ro Kerk te Moskou; de KGB vernielt het bed onmiddellijk. 

3 juli Weer wordt een vredesbloemenbed aangelegd én vernie
tigd. De Groep schrijft een brief aan Yoko Ono, waarin ze 
John Lennons vredesliederen vergelijkt met de propagan-
daliederen die momenteel t.g.v. het Jeugdfestival ten bes
te worden gegeven. De groep spreekt als haar hoop uit 
dat Lennon's boodschap, die niet door de Oost-Westgrens 
was tegengehouden en die de Sovjet-vredesactivisten in
spireert, het op den duur zal "winnen". Tijdens het semi
nar lezen Olga Medvedkova en Joeri Medvedev, een be
roemd acteur van het Taganka Theater, een vertaling van 
Deborah Lubars werk "Ghosts of Hiroshima" voor. Na 
afloop van het seminar vinden weer vele arrestaties 
plaats. De acteur Medvedev ondergaat een korte her
senspoeling waarbij hem o.m. verteld wordt dat Joeri 
Medvedkov spoedig voor de rechter zal moeten verschij
nen. Ook Alexei Loesnikov wordt gearresteerd; bij deze 
arrestatie schopt een KGB-officier de baby van de Med
vedkov's — Masha — tegen het hoofd. De verwondingen 
vallen gelukkig mee. Alexei begint met zijn honger

staking; later wordt hij tot "vijftien dagen" veroordeeld. 
De groep zendt een brief naar de END-conferentie te Am
sterdam, om mee te delen dat Alexei i.p.v. een visum een 
gevangenisstraf heeft ontvangen. 

4 juli De pas uit de Sovjet-Unie uitgezette Vitaly spreekt de 
END-conferentie toe; hij roept de aanwezigen op te blijven 
samenwerken met onafhankelijke vredesactivisten in 
Oost-Europa, al was het maar omdat dat hun beste be
scherming is. 

5 juli De Trustgroep schrijft naar Reagan en Gorbachev; ze zegt 
blij te zijn met hun beslissing om elkaar in november te 
ontmoeten. De groep ziet de besprekingen in Geneve als 
een belangrijke stap in de richting van wederzijds vertrou
wen tussen beide landen. 

6 juli Na een vierdaags verblijf te Moskou neemt de delegatie 
van een „fellowship of Reconsiliation" afscheid van de 
Trustgroep; de bezoeken die de leden van deze delegatie 
brachten aan leden van de Trustgroep gaf deze een soort 
tijdelijke bescherming. 

10 juli ABC filmt een seminar van de Trustgroep. De dichter en 
refusenik David Sraer leest voor uit eigen werk. Sinds eni
ge tijd vindt het seminar plaats in de flat van de Medved
kov's, omdat deze wat centraler gelegen is, vaker door 
Westerlingen bezocht wordt en moeilijker te blokkeren is. 

13 juli Een derde vredesbloemenbed wordt aangelegd en door 
de KGB verwoest. Een "kettinghongerstaking" begint in 
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