De natuurwetenschappen hjken de ol van de scheppmg steeds |
~ verder terug te dringen. De toren van Babel, die zij bouwen, is buna .
. Op zoek naar de theorie die alles verklaart.
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 Wat was er

oor de oerknal”
en Vraag zonder betekems

it voortreffelijke systeem van
zon, planeten, en kometen kan
alleen uit het raadsbesluit en de

heerschappij van een intelligent en mach-
tig wezen ontstaan zijn. De natuurkundi-
ge [saac Newton (1642-1727) was volle-
dig ervan overtuigd dat een scheppings-
daad aan het universum ten grondslag
ligt. Hij kon als natuurkundige nauwkeu-
rig berekenen hoe de planeten zich bewe-
gen. Maar eens moeten zij toch in bewe-
ging zijn gezet? Newton wist precies hoe
sterk de aarde en de maan elkaar aantrek-
ken, maar dat zij elkaar aantrekken, ter-
wijl ze zover van elkaar gescheiden zijn,
getuigt toch van de almacht van God?
Natuurkundigen waren er meesters in de
ene gebeurtenis te beschrijven als oor-
zaak van een andere. Maar ooit moest er
toch een ’eerste gebeurtenis’ zijn ge-
weest? God werd daarom gezien als oor-
zaak van al wat bestond.

Men stelde zelfs hele bewijsvoeringen op
om het bestaan van God aan te tonen,
precies zoals een wiskundige uit een aan-
tal gegevens een conclusie afleidt. In der-
gelijke godsbewijzen is de wereld gege-
ven en wordt God als conclusie gezocht.
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Bijzonderheden in het universum maken
dan God noodzakelijk. God wordt uit de
wereld afgeleid. Hij staat niet boven de
wereld, maar is er een onderdeel van. Zo
meende de Franse filosoof Descartes dat
God de wereld elk ogenblik opnieuw
schiep. God is een schakel in een ketting,
die door een correcte bewijsvoering ont-
dekt kan worden.

Enkele filosofen hebben in de vorige
eeuw de beperktheid van dergelijke be-
wijzen aan de orde gesteld. Theologen
houden zich sinds die tijd niet meer op
deze wiskundige manier met godsbewij-
zen bezig. God is niet meer op een na-
tuurwetenschappelijke manier uit de wer-
kelijkheid af te leiden. Een theoloog gaat
vandaag anders te werk dan een natuur-
wetenschapper. Anders gezegd: natuur-
kunde en theologie zijn uit elkaar ge-
groeid.

eze boedelscheiding tussen ge-
loof en wetenschap heeft zich
langzaam, maar met goed voel-

bare schokken, vanaf de zestiende eeuw
voltrokken. Copernicus veroorzaakte een
grote schok toen hij in 1514 ontdekte dat

de aarde niet het middelpunt was van het
heelal. Het was moeilijk om te aanvaar-
den dat God de kroon der schepping op
zo'n onbeduidende plaats in het heelal
heeft geplaatst. Sindsdien is de mens al-
leen maar een steeds nietiger plaats in het
heelal gaan innemen.

De rol van de Schepper veranderde
steeds. Newton dacht nog dat God de pla-
neten in beweging zette. Zonder godde-
lijke kracht konden zij nooit rond de zon
zijn gaan draaien. Geen enkele natuurlij-
ke kracht kon zoiets doen. Sterrenkundi-
gen hebben later berekend dat zoiets wel
kan. Het zonnestelsel is uit een samen-
trekkende gaswolk ontstaan. De almacht
van God was hiervoor niet nodig. Hoog-
stens om te verklaren hoe die gaswolk
daar kwam. Zo werd God stapje voor

Verschillene natuur-
krachten zijn terug-
gebracht tot een sim-
pele wiskundige sym-
metrie, niet ingewik-
kelder dan de sym-
metrie van een rond
tafelkleedje. In for-
muletaal past die
symmetrie op een
snippertje papier
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Tegenwoordig wordt

een natuurkundige niet voor
vol aangezien als hij

tussen zijn differentiaal-
vergelijkingen over God schrij




