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Goudswaard: 'De 
mens heeft uit de 
materie krachten 
ontketend, waarte
gen hij in geestelijk 
opzicht niet is op
gewassen.' 

element: de verdediging wordt ver
vangen door vergelding op zo grote 
schaal, dat gesproken kan worden 
van uitroeiing van een niet onbe
langrijk deel van de mensheid. Dit 
brengt met zich mee, dat het spre
ken over oorlogsrecht zinloos 
wordt. Het gebruik van strategische 
wapens kan niet worden gebonden 
aan rechtsregels, die bepalen dat 
burgers of vrouwen en kinderen zo
veel mogelijk gespaard moeten wor
den. Het is voor deze wapens essen
tieel, dat zij gericht zijn op de ver
nietiging van de gehele bevolking; 
militairen en burgers, mannen en 
vrouwen, kinderen en bejaarden. (.) 
Al deze technische ontwikkehngen 
zijn symptomen van de grote macht, 
die de mens over de materie heeft 
verworven. Dat de vergelding de 
plaats van de verdediging inneemt, 
is dan ook een te oppervlakkige ma
nier om het nieuwe element in de si
tuatie aan te duiden. Het is slechts 
een in het oog springend symptoom 

van een veel wezenlijker verandering 
die heeft plaatsgevonden en waar
van men de gevolgen ook op andere 
terreinen aantreft. 
De mens heeft de technologie zover 
ontwikkeld, dat hij er zelf niet meer 
tegenop kan. Hij heeft uit de mate
rie krachten ontketend, waartegen 
hij in geestelijk opzicht niet is op
gewassen. Hij dreigt overmeesterd te 
worden door zijn eigen scheppingen. 
De technische ontwikkeling heeft 
geleid tot de mogelijkheid de gehele 
wereldbevolking te vernietigen. 
Toch brengt deze beangstigende si
tuatie de grote politieke machts
blokken niet tot verstandige afspra
ken om zulk een ramp te voorko
men, maar veeleer tot een verdere 
wapenontwikkeling. 

Een gevolg van het verbroken even
wicht tussen kunnen en denken, tus
sen techniek en geest, is dat een be
trekkelijk kleine fout of een klein 
conflict een oorlogsellende kan ver

oorzaken, die in geen enkele redelij
ke verhouding staat tot de ernst van 
de fout of het belang van het con
flict. Daarom moet nu ook onze 
vroegere uitspraak, dat de taktische 
atoomwapens geen principieel nieuw 
element vormen, opnieuw worden 
bekeken. 
Voor de taktische atoomwapens op 
zichzelf bezien is deze uitspraak mis
schien juist. De moeilijkheid is ech
ter, dat men ze niet langer op zich
zelf kan bezien. Immers het gebruik 
van een taktisch atoomwapen kan 
de psychologische barrière tegen de 
inzet van atoomwapens in het alge
meen doorbreken, waardoor via een 
niet meer te stuiten escalatie tenslot
te de strategische wapens aan de 
beurt komen. In feite is geen enkele 
oorlog meer wat hij geweest is, om
dat op de achtergrond steeds de mo
gelijkheid dreigt, dat via een waan
zinnig proces van escalatie een we
reldcatastrofe van ongekende om
vang in gang wordt gezet. D 
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