
Van de 
redactie Onvoltooid verleden 

VU-Magazine voltooit 
met dit decembernummer 
de twintigste jaargang. 
Een mooi moment om 
even terug te blikken en de 
vraag te stellen: waar was 
het om begonnen en is dat 
doel bereikt? 
Het doel dat de oprichters 
van het blad voor ogen 
zweefde, kan niet worden 
losgezien van de 'linkse' 
erfenis uit de jaren zestig. 
Kennis is macht, had men 
begrepen. En het streven, 
in zowel de politiek als in 
andere maatschappelijke 
sectoren, naar spreiding 
van kennis, macht, en - als 
het even kon - ook inko
men, was het brede motief 
in dat turbulente tijdperk. 
Het is nauwelijks verwon
derlijk dat het idee voor 
een blad als VU-Magazine 
ontsproot aan het brein 
van een - ongetwijfeld 
linkse - student. Verwon
derlijk is hooguit dat hij 
gehoor vond bij de be-
stuurderen van een univer
siteit, die in die tijd door 
linkse studenten nog wer
den beschouwd als het es
tablishment dat dringend 
van de troon gestoten 
diende te worden. 
Het verlangen om de kloof 
tussen universiteit en 
maatschappij te verkleinen 
en de wetenschap te verlei
den uit haar ivoren toren 
af te dalen, werd gedeeld 
door de Vereniging achter 
de Vrije Universiteit, wel
licht ook vanuit het besef 
dat déze universiteit bij 
uitstek schatplichtig is aan 
een samenleving waaruit 
zij immers zelf rechtstreeks 
was voortgekomen. Ruim
hartig werd het initiatief 
tot oprichting van een 
maandblad genomen. Zo 
mogelijk nog ruimhartiger 

was de opstelling dat het 
in geen geval een clubblad 
zou mogen worden; geen 
periodiek bestemd voor 
ingewijden en direct be
trokkenen, maar een tijd
schrift voor iedereen die 
met gezond verstand de 
toenemende invloed van 
wetenschap en techniek op 
het dagelijks leven kritisch 
wil blijven volgen. 

Of dat doel bereikt is, mag 
door anderen worden be
oordeeld. Bijvoorbeeld 
door u als lezer. U zou er 
de oude jaargangen op 
moeten naslaan. Maar niet 
iedereen is daartoe in de 
gelegenheid. Om u bij uw 
oordeelsvorming te hel
pen, bevat dit nummer in 
verkorte vorm een (niet 
geheel willekeurige) greep 
uit de artikelen die het 
blad tussen 1971 en 1990 

pubhceerde. Oude kost, zo 
u wilt. Maar wel kost die 
een bijzondere voedings
waarde paart aan over
zichtelijkheid, en een beeld 
op afstand verschaft van 
discussies die door de ja
ren heen gevoerd zijn, we
tenschappelijke debatten 
met een soms grote maat
schappelijke reikwijdte, 
voorspellingen die al dan 
niet zijn uitgekomen, 
affaires die de publieke 
opinie beroerden, en voor
al thema's die ook nu, na 
al die jaren nog op de 
maatschappelijke agenda 
staan. Hoewel de onder
werpen sterk uiteenlopen 
hebben ze één ding ge
meen: ze brengen het on
voltooid verleden van het 
fascinerend fenomeen we
tenschap in herinnering. 
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