
Peter Burger 

De eerste reizigers in het poolgebied 
verwachtten daar mensen me t 

hondekoppen aan te treffen, pygmeeën, 
en de baarlijke duivel zelf. 

Hoe de verhalen over de poolstreken 
in de wereld kwamen, en hoe ze 

er langzaam w^eer uit verdw^enen. 
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Hef- noorden oefende een sterke aan
trekkingskracht uit op de zestiende-
eeuwse verbeelding. Zo zouden in de 
diepten van de noordelijke zeeën mon
sters huizen met slagtanden en met mui
len zo wijd als de hel. 
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O p een dag in de vroege 
middeleeuwen spoelt 
een drenkeling aan op 
een Iers strand. Zo be

gint het verhaal. Er zijn verhalen die 
slechter beginnen. Zijn naam is Bran 
en hij is de leider en laatste over
levende van een groep mannen die 
in een boot van hout, bedekt met 
huiden, naar de rand van de bekende 
wereld zijn gevaren, en verder. 
Na zeven dagen slapen onder een 
dek van vijf v/olvevachten is Bran in 
staat om zijn avonturen te vertellen. 
Zijn redders hangen aan zijn lippen. 

Ademloos luisteren ze naar zijn ver
halen over orkanen, walvissen en 
vuurspuwende bergen. Er komt 
geen eind aan de wonderen die Bran 
en zijn metgezellen hebben gezien: 
"Een hoge berg van ijs lag midden in 
de zee. We zagen hem in de namid
dag, toen we alweer een paar dagen 
onderweg waren na de winter. De 
zon stond weer een eindje boven 
aarde en scheen op die berg. Dat 
schitterde zo ontzettend; we dachten 
eerst dat er vuur brandde midden op 
zee, maar toen we dichterbij kwa
men zagen we dat het een berg was, 
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