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Mazdaznan betekent vrij vertaald ‘Ik ben
mij bewust van de volmaaktheid in mijn
hart en handel daarnaar’. Mazdaznan is
volgens de aanhangers een eeuwenoude
leer, die rond de eeuwwisseling impulsen
kreeg door het werk van ene dr O.Z.A.
Ha’nish, een Zwitser die predikte dat je
van vegetarisch eten een beter mens wordt.
In ons land kun je in Mazdaznan worden
onderwezen door Annie Bazelier in Roer-
mond, die dat werk al een kwart eecuw doet.
Op het eerste gezicht lijkt er geen kwaad
te schuilen in de cursussen vegetarisch
koken die ze verzorgt. Totdat ze in het
novembernummer van het esoterische
blad Spiegelbeeld het gedachtengoed

van haar Zwitserse leermeester over de
menselijke evolutie uit de doeken doet.
Lees en huiver: “In de Himalaya is het

blanke ras ontstaan, enkele duizenden

jaren later trok dit volk in noordelijke

en zuidelijke richting vanuit de Himalaya
over de aarde. Het werd het Zend-Avesta
volk genoemd. Avesta betekent: ‘Het le-
vende woord’. Dat wil zeggen: men leest
in het open boek van de natuur. Het door-
zichtige, zevende ras, moet voortkomen
uit het witte ras. Het volk van de Avesta,
geloofde in evolutie, het had de anthro-
pologie en ethnologie grondig bestudeerd
en rekende zichzelf tot het zesde of witte
ras. Geévolueerd uit het gele ras, vooraf-
gegaan door het grauwrode, het olijfkleu-
rige, het bruine, het zwarte ras. Volgens
hun wetenschap was het zwarte ras het

eerst op aarde verschenen. Terwijl elk
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ander ras beperkt zou blijven tot een
bepaald continent of tot bepaalde eilan-
den, moest het witte ras de loop van de
zon volgen, opdat de toename van Licht
de hogere eigenschappen van de mense-
lijke geest zou wekken en de beschaving
naar het Westen zou brengen. Zij meen-
den ook, dat degenen die zich naar de zon
keerden en dus in Oostelijke richting
trokken door de zon verbrand zouden
worden tot een koperkleur. Hiervan is de
Amerikaanse Indiaan de pionier, die
plaats moest maken voor de witte man,
die op zijn beurt de komst van het door-

zichtige ras voorbereidt.

”Staat u hierachter, mevrouw Bazelier!"
Ja, het is gewoon geschiedenis, he?

Je kunt de waarheid niet verdraaien.”

De waarheid volgens meneer Ha’nish,
bedoelt u.

“Nee hoor, volgens gewone geleerden.
Allemaal. In de tempels en ook in het Vati-
caan is het allemaal vastgelegd. Daar liggen

boeken waar het allemaal in staat.”

Volgens u hebben blanke mensen hogere
eigenschappen dan zwarte.

“Ta, dat klopt. Blanken zijn verder geévo-
lueerd. Maar als je gelooft in evolutie en
reincarnatie is er niks aan de hand, he.
Als je op de lagere school zit in de eerste
klas, dan kun je wel zeggen dat je door de
zesde klas gediscrimineerd wordt, maar
in die klas kom je op den duur vanzelf.

Je reincarneert, en daar doe je ik-weet-
niet-hoeveel levens over. Iedereen die nu
geel of bruin is, komt uiteindelijk in het
blanke ras terecht. Dat heeft niets te ma-
ken met: ik ben meer dan jij, want dat is
gespleten denken. Je moet alles in een

eenheid zien.”

U suggereert wel dat blanke mensen
superieur zijn aan zwarten.

“Nee, dat zeg ik niet. Ik heb net gezegd
dat niemand meer waard is dan een
ander. Het woord superieur zult u mij
nooit horen gebruiken. Bij blanke mensen
zitten er een heleboel die zelf ook ooit
zwart zijn geweest en dus diezelfde evo-

lutie hebben doorgemaakt.”

Zwarten Staan dus lager op de evolutio-
naire ladder dan blanken, denkt u.

“Ta, maar alleen lichamelijk hoor.
Geestelijk hebben we allemaal dezelfde
aflkomst. Een zwarte heeft dezelfde

intellectuele vermogens als een blanke.”

Het is dus alleen een kwestie van
huidskleur.
“Nou, dat weet ik niet hoor. Nee, nee,

dat is me te eenzijdig.”

Wat nog meer dan!

“Tk zou zeggen: reis eens de wereld rond
of lees eens een boek, dan ziet u zelf de
verschillen. Alles is anders: de interessen,
de levenswijzen, de voedingsbehoeften, de

temperatuur waar ze het liefste wonen.”

Wat vindt u van gemengde huwelijken
tussen blanken en zwarten!?

“Als ik moet adviseren, dan zeg ik: soort
bij soort. Dat doen we bij voeding ook.
Bepaalde dingen in de voeding passen niet
bij elkaar. Dan krijg je botsingen in het
spijsverteringskanaal. Dat geldt voor
mensen ook. Wil je de minste moeilijk-
heden krijgen, dan zeggen wij: hou je aan

je eigen ras, dat is al moeilijk genoeg.”

[k begrijp nog steeds niet wat volgens u
het verschil is tussen blank en zwart.
“Als unou eens ademhalingsoefeningen
gaat doen, dan kan ik verder met u

praten.”

Eerst toch maar even Rob Nanninga
gebeld, secretaris van de Stichting Skepsis
die pseudowetenschappen onderzoekt.
Hij kan zich nog herinneren ooit bij een
Mazdaznan-bijeenkomst te zijn geweest:
“Ze deden er aan schedelmetingen enzo.
Volgens mij zijn ze een beetje in de tijd
blijven stilstaan.”

Een woordvoerster van het Landelijk
Bureau ter bestrijding van Rassen-
discriminatie: “Onze jurist zegt dat een
officier van justitie zou moeten beoor-
delen of dit alles strafbaar is. Wij vermoe-
den van wel. Justitie zal dit zeker met

grote interesse lezen.” (MT)
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