
Naar de haaien! 

Pieter Vermeulen Museum, Moerbergplantsoen 

20, IJmuiden. Tel. (0255) 53 67 26. 

De tentoonstelling geeft antwoord op 

vragen als 'Hoe gevaarlijk zijn haaien nu 

echt?' en 'Hoe leven ze eigenlijk?'. Via een 

schaars verlichte onderwatergrot treedt de 

bezoeker binnen in de leefwereld van de 

haai. 

Tot en met 14 september. 

Een m a r i t i e m e d r o o m 

tsaar Peter de Grote en de 

Russische marine 

Mar'memuseum, Hoofdgracht 3, Den Helder. 

Tel. (0223) 65 68 34. 

In 1679 maakte Peter de Grote een eerste 

lange reis door West-Europa. In Neder

land bracht hij enkele maanden incognito 

door als 'onderofficier Peter Michailov'. 

Europese politiek, industrie, techniek, 

rariteiten maar bovenal schepen hadden 

zijn bijzondere aandacht. Vooral het op

doen van kennis over scheepsbouw was 

voor hem zeer belangrijk. Deze kennis 

had hij nodig om zijn droom te verwezen

lijken: de opbouw van een Russische 

vloot. In de negentiende eeuw werden, ter 

illustratie van die machtige vloot, indruk

wekkende kunstwerken gemaakt. De ex

positie toont maritieme objecten en een 

twintigtal schilderijen die een romantisch 

beeld schetsen van de Russische marine 

in de negentiende eeuw. Daarnaast geeft 

de tentoonstelling informatie over de 

eerste bezoeken die Peter de Grote aan 

Nederland bracht. Bezoekers kunnen een 

kijkje nemen in een replica van het 'tsaar 

Peterhuisje' uit Zaandam en kennis 

maken met een hard werkende Peter de 

Grote op de scheepswerf van de 

Verenigde Oostindische Compagnie in 

het zeventiende-eeuwse Amsterdam. 

Tot en met 28 september. 

Bismillah 

Troperimuseum, Unnaeusstraat 2, Amsterdam. 

Tel. (020) 5 68 82 15. 

Volksprenten uit de islamitische wereld. 

Hoewel het in de islamitische religieuze 

kunst is verboden 'bezielde' wezens uit te 

beelden, worden op volksprenten en gra

vures veelvuldig personen en mythische 

figuren verbeeld. Bismillah toont deze 

fantasierijke en tegelijkertijd ook realis

tische kunst. 

Tot en met 28 september. 

W i j , de vogels en het gras 

Fries Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2, 

Leeuwarder). Tel. (058) 2 12 90 85. 

Natuurlijke en cultuurhistorische aspec

ten van weidevogels. Te zien zijn op

gezette vogels, foto's, geluidsbanden, 

maquettes, kaarten en statistieken over 

het leefgebied van weidevogels in 

Nederland en met name in Frieland, waar 

ruim een derde van de Nederlandse ture

luurs en watersnippen voorkomt. Dat ons 

land al lange tijd weidevogels kent, blijkt 

uit de vondst van een duizend jaar oud 

fop-ei en de overblijfselen van weide-

vogelbotten. Ook worden plakkaten uit 

de zestiende eeuw getoond waarin wordt 

opgeroepen tot een matiging van het eier-

zoeken. De traditionele gebruiken rond 

eierzoeken, maar ook de handel in 

kievitseieren en de export naar Engeland 

komen aan bod. 

Tot en met 28 september. 
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