
45 

in 1918 bereikte zijn curiecarrière een hoogtepunt met zijn benoeming tot 
prefect van de missiecongregatie 'De Propaganda Fide'. Door zijn positie 
binnen de Romeinse curie was Van Rossum al vóór zijn kardinalaat een 
aanspreekpunt voor het Nederlandse episcopaat en hooggeplaatste katholieken, 
zoals uit zijn archief duidelijk blijkt. Het lag dan ook voor de hand dat hij bij 
de conflicten rond het optreden der Nederlandse 'integralen' betrokken zou 
worden. 
Ook de figuur van Van Rossum illustreert hoe moeilijk het is om zonder meer 
traditioneel gangbare categorieën te hanteren als 'open' en 'gesloten'. Uit zijn 
woord tot de Nederlandse katholieken, aangehaald aan het begin van deze 
inleiding, blijkt al dat hij bepaald tot de intransigente, antimodernistische 
stroming moet worden gerekend; enkele hierna afgedrukte documenten bevesti
gen dat. Maar hij was ook degene die in 1914 de veroordeling van de reactio
naire Action Française in het Heilig Officie voorbereidde (die overigens pas 
onder Pius X I openbaar werd gemaakt). De Franse sociale voorman Léon 
Harmei noteerde in 1914 na een bezoek: 'Il est très en défiance contre les 
intégristes'. Anderzijds rekende Benigni hem in 1913 tot zijn partij ('Bon. Avec 
nous'). Uit de papieren-Benigni blijkt dat hij met deze in elk geval na 1914, 
maar waarschijnlijk ook daarvóór, op redelijk goede voet stond. 2 8 Toch heeft 
hij er krachtig toe bijgedragen dat aan de meest spraakzame der Nederlandse 
integralisten de mond werd gesnoerd, zelfs toen hij daarvoor zijn nek moest 
uitsteken. Het werd hem door diens volgelingen niet in dank afgenomen, zoals 
hierna blijkt. Uit de documenten kan men concluderen dat Van Rossum de 
Nederlandse geestelijken die hij tegen Thompson verdedigde, van onberispelij
ke orthodoxie achtte; hooguit meende hij dat zij taktische foutjes hadden 
begaan. Daarom werden zij in zijn ogen ten onrechte door Thompson aangeval
len. 

De Rotterdamse geestelijke M . A . ('Marie') Thompson (1861-1938),29 voorman 
van de Nederlandse 'integralen', speelt in de hierna afgedrukte documenten 
zeker wel de hoofdrol. Hi j was de zoon van de directeur-hoofdredacteur van 
het katholieke dagblad De Maasbode. In de jaren 1890 maakte hij enige naam 
als publicist en werd - vermoedelijk tegen diens zin - in 1898 tot opvolger van 
zijn vader benoemd op wens van de Haarlemse bisschop C. Bottemanne, die 
meende dat de krant voortaan door een priester geleid moest worden. Deze 
functie bekleedde hij tot 1912, toen hij ontslag nam of moest nemen. Thompson 
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