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bisdommen Roermond en Utrecht. In het eerste geval ging het om Geurts en
zijn bisschop en natuurlijk de ‘interconfessionelen’ (Poels, Ch. Ruijs de Beeren-
brouck), in het tweede, dat hier meer speciaal aan de orde komt (documenten
V-VII) om ‘semi-modernisten’ en ‘modernisanten’ als seminariepraeses A.
Schaepman en de bijbelgeleerde D. Sloet. Deze laatste was als voorzitter van
de Apologetische Vereeniging ‘Petrus Canisius’ een exponent van het verachte-
lijke aanpassings-katholicisme. Indirect was de aanval natuurlijk ook gericht
op aartsbisschop H. van de Wetering, die dergelijke figuren hun gang liet gaan.
Antonius Cornelius Maria ("Tony’) Schaepman (1857-1932),° geboren te
Zwolle en neef van de bekende katholicke voorman Herman Schaepman, was
opgeleid aan het seminarie Rijsenburg en volgde de cursus kerkelijk recht aan
het Seminario Romano. Van 1885-1892 was hij adjunct-secretaris, 1892-1900
secretaris van het aartsbisdom Utrecht. Na een kort pastoraat te Zevenaar was
hij in 1903 benoemd tot docent kerkelijk recht en president van het Utrechtse
groot-seminarie. Met de Redemptorist Aertnys stichtte hij in 1900 het maand-
blad voor katholicke geestelijken Nederlandsche Katholieke Stemmen. Dat
Thompson zich op dit blad stortte, wijst er op dat er aan ‘modernisme’ in
Nederland niet veel te halen viel. Wie de jaargangen ervan doorbladert,
verbaast zich over de meer dan gewone braafheid en gezagsgetrouwheid van
de inhoud. Wie het artikel van Thompson leest — sarrend en insinuerend als
gewoonlijk — verbaast zich opnieuw, ditmaal over de ongewoon heftige reactie
van de Rijsenburgse seminariepraeses in zijn brief aan kardinaal Van Rossum
(document V). De woede is duidelijk gemengd met vrees: dat Thompson via
Benigni in staat zou zijn de Utrechtse clerus en haar seminarie te Rome in een
kwaad daglicht te stellen. Ook hier reageerde Van Rossum zoals verwacht
mocht worden: met de aansporing dat de Sternmen zich doctrinair nog eens
extra zouden profileren, én door achter de coulissen een dreigende toekenning
van een kerkelijke eretitel aan Thompson tegen te houden.

De documenten VI-VII tonen een zo mogelijk nog bevreesder man: de scriptu-
rist D. Sloet, die bij geruchte had vernomen dat Thompson hem te Rome
mogelijk zou hebben gedenuntieerd vanwege de onrechtzinnigheid van de
inleiding op een door hem uitgegeven bijbelboek, acht jaar tevoren verschenen.
Dominicus Andreas Willem Hendrik Sloet (1855-1938)," geboren te Dene-
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