
59 

Sua Santita non ho sentito affatto nulla. 6 2 Nessuno si è rivolto a me per questo 
scopo, e lo farebbe anche inutilmente. Nelle circostanze attuali io sono di 
parere che una parola di lode o di incoraggiamento non si deve dare né al De 
Tijd né al De Maasbode. Spero di tutto cuore che nell'awenire De Tijd sappia 
evitare gli sbagli che ha fatti nel passato e che De Maasbode impari a difendere 
la verita con degnita, cristiana carita e moderazione. 
Mentre mi raccomando alla Sua preghiera, mi rassegno con la piü alta stima, 
ecc. 

[Door de drukke werkzaamheden van de afgelopen week was het mij niet 
mogelijk eerder te antwoorden op uw brief van 18 januari. Het telegram en de 
brief heb ik dezer dagen ontvangen. 
O m te beginnen dank ik Uwe Hoogwaardigheid voor uw goede wensen bij 
gelegenheid van het nieuwe jaar, die ik van mijn kant ook voor u en uw diocees 
van harte uitspreek. 
Wat nu de fameuze kwestie van De Maasbode betreft, Monseigneur, ik heb de 
oprichting van een groot katholiek dagblad met twee edities per dag, in staat 
om het hoofd te bieden aan de grote commerciële liberale dagbladen, van harte 
toegejuicht. Maar gelooft u toch niet, Excellentie, dat deze oprichting alleen 
in staat is het door u gesignaleerde gevaar voor de katholieke kerk in Neder
land te bezweren en de katholieken elk voorwendsel zal ontnemen om andere 
kranten te raadplegen. Er zijn er immers velen die, zoals u zegt, wel goed 
katholiek zijn in hun hart, maar niet in hun hoofd. Ik meen dat men bij dergelij
ke mensen niet tot het hoofd doordringt, wanneer men hun hart kwetst en 
verwondt. E n juist daarin, Excellentie, ligt volgens mij het grote gebrek van De 
Maasbode en het grote gevaar dat haar voortbestaan bedreigt. Het is waar dat 
de uitgangspunten van dit blad goed zijn, zijn intuïtie juist, maar optreden en 
manier van strijden wekken tegenstand en verbittering, zoals Uwe Hoogwaar
digheid zelf zegt. Zeker geldt: 'in alles de waarheid', maar niet minder: 'boven 
alles de liefde'. Uit de brief van Uwe Hoogwaardigheid blijkt weer eens, hoe 
onverbeterlijk De Maasbode in dit opzicht is. 

Ook de pogingen bij gelegenheid van diens ontslag, om de geestelijke Geurts 
verdacht te maken, zelfs in buitenlandse bladen, werpen een zeer onprettig licht 
op deze schaduwzijde van De Maasbode. Ik heb gemeend er goed aan te doen 
om deze uiterst respectabele geestelijke in bescherming te nemen tegen die 

62. Van dergelijke pogingen zijn in het archief van de pauselijke Staatssecretarie geen sporen 
teruggevonden. 


