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zinloze en onwaardige aanvallen. Uit mijn optreden zou men echter volstrekt 
ten onrechte afleiden, dat ik het standpunt van De Maasbode in kwesties als 
Duchesne, Fogazzaro etc. niet goedkeur. Dat zou het tegenovergestelde van 
mijn bedoelingen zijn. 
Van stappen ondernomen om voor De Tijd een lovend schrijven van Zijne 
Heiligheid te verkrijgen, heb ik in het geheel niets vernomen. Niemand heeft 
zich met die bedoeling tot mij gewend, en dat zou ook geen nut hebben gehad. 
Ik ben van oordeel dat men onder de huidige omstandigheden noch tot De 
Tijd, noch tot De Maasbode woorden van lof en aanmoediging moet richten. 
Ik hoop van ganser harte dat De Tijd in de toekomst de fouten in het verleden 
begaan zal weten te vermijden en dat De Maasbode zal leren de waarheid te 
verdedigen met waardigheid, christelijke naastenliefde en gematigdheid.] 

I IV. / Kardinaal W . M . van Rossum aan kardinaal-staatssecretaris R. Merry del 
V a l ; Rome, 2 februari 1912.63 

Eminenza, 
Dopo aver dato ampie informazioni a Mons. Pacelli, 6 4 credo poter limitarmi 
a poche osservazioni. Dello scandalo immenso nel paese, di cui parlono i 
ricorrenti, fm'ora non aveva sentito niente. Sulle allegate citazioni prese dal 
giornale De Tijd vi sarebbe molto da dire. Quanto al Rev. Sacerdote Geurts, 
che conosco molto bene, si puö essere onninamente tranquillo sulla sua 
ortodossia. Se vi fosse i l menimo fondato sospetto di modernismo, mai i l dotto 
e zelantissimo Vescovo di Ruremonda 1'avrebbe nominato Professore di Storia 
ecclesiastica nel suo Grande Seminario, né gli altri Vescovi di Olanda avrebbe-
ro tralasciato di awisare la S. Sede. 
Forse non mi sbaglio nel pensare che i ricorrenti - tutti o redattori o intima-
mente legati e interessati al Maasbode - sono stati mossi da motivi di interesse, 
almeno che questi non vi sono alieni. In fatti, quando i l Maasbode dopo le 
demissioni del Geurts continuo in una maniera indegna e spietata a denigrarlo 

63. A S V , Segreteria di Stato, rubr. 162, anno 1912, fase. 4, f 56-57. 
64. Eugenio Pacelli (1876-1958), de latere paus Pius XII, was als ondersecretaris voor buitengewo
ne kerkelijke aangelegenheden de opvolger van U . Benigni en was tevens - zoals uit de literatuur 
blijkt - na diens ontslag tussenpersoon tussen staatssecretaris kardinaal Merry del Val en Benigni; 
vgl. Pagano, 'Documenti sul modernismo romano dal Fondo Benigni', 259. Hij was kennelijk naar 
Van Rossum gestuurd om informatie in te winnen over het hierboven afgedrukte document nr. 
II. 


