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hooggeschatte Nestor R.P1. Aertnys 9 6 bij zijn weldra uitkomende nieuwe editie 
weer een Breve zou kunnen krijgen waarbij dan tevens ons tijdschrift 'wat 
meekrijgt'; maar de wijze waarop is tenslotte nevenzaak. Hoofdzaak is dat steun 
van boven (a) positief blijke en (b) negatief: niet gegeven worde aan onzen 
aanvaller. 
Intusschen dienen Pater Aertnys en ik een schriftelijke klacht in bij Z . D . H . den 
Aartsbisschop, die evenwel eerst einde dezer week van een vormreis in Leeu
warden terugkeert en van wien wij een antwoord hopen te krijgen, dat ons 
steunt en dat wij mogen publiceeren. Maar... ik weet niet of deze wensch in 
vervulling zal gaan. 
Hiermede, Eminentie en hooggeschatte vriend, heb ik dan U . E . geschreven 
zooals ik met onzen trouwen medewerker en vriend Pater Jansen had afgespro
ken. 
Bij den Bisschop van Haarlem eenplainte indienen zou mijns inziens evenveel 
uithalen als een plainte over de mitrailleuse bij den artillerist die ze bedient. 
Zelf'hem publiek antwoorden zou mijns inziens 't scandalum vergrooten en 
ieder woord van mij, of van de redactie, onzen aanvaller er tien ontlokken. 
N u ik echter weet dat U . E . door dit mijn schrijven onze onaangenaamheid en 
ons leed kent, ben ik in gemoede overtuigd mijn plicht jegens de Stemmen 
voorloopig genoeg te hebben vervuld. 
Uwe Eminentie val ik evenwel niet lastig met eenig bijzonder verzoek, maar 
blijf gaarne ovis patiens iniuriaeT 
Met eerbiedigsten en vriendschappelijken groet, uw zeer toegenegen dienaar 
en vriend, 
Dr . A . Schaepman 

P.S. Ik zend dit schrijven ter kennisneming aan R. Pater J .L. Jansen, die wel 
zoo goed zal wezen het aan U . E . door te zenden. 9 8 

96. De Redemptorist J. Aertnijs (1828-1915) was gedurende 40 jaar docent aan de opleiding van 
zijn congregatie te Wittem; sinds de oprichting voerde hij tot zijn dood met A . Schaepman de 
hoofdredactie van de Nederlandsche Katholieke Stemmen, waarin hij vooral moraal-theologische 
kwesties behandelde. Zijn handboek voor moraaltheologie, voor het eerst verschenen in 1886-1887 
beleefde, in verschillende bewerkingen, niet minder dan 17 drukken. Struyker Boudier, Een zwerm 
getuigen, 74. 
97. 'het schaap dat lijdzaam het onrecht verdraagt'. 
98. Op het eerste blad tekende Van Rossum aan: 'Geantwoord: le. Zwijgen; 2e een flink bewerkt 
artikel over den plicht van waarschuwen tegen valsche leeringen ook al zijn ze nog niet veroordeeld 
door de Kerk'. Een dergelijk artikel is in de Nederlandsche Katholieke Stemmen van 1912 of 1913 
niet opgenomen. Wel bevat het juni-nummer van 1912 een korte bijdrage over het instituut van 


