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heeft tot voorzitter van de Apologetische Vereeniging ‘Petrus Canisius’, aan
welke U.E. zoo’n goed hart toedraagt en die zooveel goed doet, doch die van
den anderen kant zoo schandelijk verdacht gemaakt en in dicrediet gebracht
wordt, zal aan de reputatie van die vereeniging een zeer schadelijken knak
toebrengen. c. De werkjes of artikelen, die ik geschreven heb en, Deo volente,
nog hoop te schrijven tot eer van God en van Zijne Kerk (ik mag wel zeggen
dat ik geen ander doel heb), zullen na eene veroordeeling tamelijk wel met
onvruchtbaarheid geslagen worden.'”

In aansluiting hieraan wensch ik U.E. mede te deelen, dat ik sinds bijna een
jaar al mijn daartoe beschikbaren tijd besteed aan de samenstelling van een
werkje ter weerlegging van het verderfelijke boekje van den modernist dr. Jos.
Schnitzer, Hat Jesus das Papsttum gestiftet?, in 't Nederlandsch vertaald door
een gewezen predikant en hier prijkend met een voorwoord van ds. Maro-
nier.® (Volgens recensies van liberale bladen is nu eindelijk afdoende
bewezen dat de ‘petra-plaats’ (Matth. 16:18-19), en daarmede het Pausdom,
een zuiver Roomsche uitvinding is uit het einde der tweede eeuw!) Mijn werkje
zal nu niet slechts een weerlegging zijn van dat boekje, maar ook een princi-
pieele en gedocumenteerde bewijsvoering geven voor de goddelijke instelling
van het Pausschap — thans in Nederland wel noodig.

En nu heb ik de gedachte gekregen om dat werkje (getiteld: Heeft Jesus het
Pausschap niet gesticht?™') op te dragen aan Uwe Eminentie als den grooten
Promotor van het ‘Werk tot behoud des Geloofs te Rome’. Ik vrees wel een
weinig dat zulk eene opdracht in de gegeven omstandigheden U.E. niet zeer
aangenaam zal zijn. Toch waag ik het maar bij deze, U.E. zulks nederig te
vragen. ...'”*

In het voorafgaande veronderstelde ik, dat in mijne Inleiding op Rechters
werkelijk afkeurenswaardige beweringen staan. Ik acht het evenwel ook nog

109. Aan de voet van de bladzijde voegde Sloet hier in een noot aan toe: ‘Het ’Bijbeltje’ (de
Evangelién met de Handelingen), waar ik aan medegewerkt heb, zal er zeker ook onder lijden.’
Bedoeld is het z.g. ‘Canisiusbijbeltje’.

110. Bedoeld is het werkje dat in Nederland verscheen onder de titel Heeft Jezus het pausdom
gesticht? Een historisch onderzoek ingesteld door den katholieken professor Dr. Joseph Schnitzer
van de Universiteit te Miinchen. Vertaald naar den tweeden, verbeterden druk door W.C.F. van
Laak, emeritus-predikant, oud-leeraar aan het Gymnasium te Arnhem. Met een aanbevelend
woord van Ds. J.H. Maronier. J.H. Maronier (1844-1927) was remonstrants predikant. De titel
ontleen ik aan Sloets hierna te behandelen tegenpublikatie.

111. Het boekje verscheen onder deze titel begin 1913 te Utrecht en ’s-Hertogenbosch, in de reeks
van de apologetische vereniging Petrus Canisius.

112. Volgt een verwijzing naar bevoegde geleerden die het werkje hebben beoordeeld en er
inlichtingen over kunnen verstrekken.



