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mogelijk dat het onderzoek, consideratis considerandis, niet ongunstig uitvalt. 
Doch ik kan mij in deze geen oordeel aanmatigen. 
Indien het oordeel ongunstig zou zijn, dan zou de zaak naar mijne bescheiden 
meening zeer goed en met goed gevolg zoo geregeld kunnen worden, dat de 
professoren in de exegese werden aangemaand (door hun bisschop?) om hunne 
studenten ernstig te wijzen op de niet- of onvoldoende overeenstemming met 
latere decreten van de Bijbelcommissie. Dan was het gewenschte effect bereikt 
zonder de nadeelige gevolgen, die anders het goede effect zeer zeker zouden 
overtreffen. 
Indien het werk niet in het bezit van Uwe Eminentie is, ben ik gaarne bereid 
U . E . een exemplaar van het betreffende deeltje (het Boek der Rechters) te 
zenden, ten einde U . E . in staat te stellen van de geïncrimineerde Inleiding 
behoorlijk kennis te nemen. 
Uwe Eminentie nederig verontschuldiging vragend voor de moeite, die ik U . E . 
door dezen brief veroorzaak, bid ik U . E . wel te willen aanvaarden de betuiging 
van mijn diepen eerbied en mijn oprechte onderdanigheid, en heb ik de eer 
mij te mogen noemen van Uwe Eminentie de nederige dienaar, 
D . A . W . H . Sloet, pastoor te Abcoude 

11 VII . / D . A . W . H . Sloet, pastoor te Abcoude, aan kardinaal W . M . van Rossum; 
Abcoude, 23 december 1912.113 

Eminentie, 
Hiermede neem ik eerbiedig de vrijheid Uwe Eminentie mijn hartelijken dank 
te brengen voor de moeite, die Uwe E m . zich wel heeft willen getroosten voor 
de zaak, waarover ik de eer had Uwe E m . te schrijven, alsmede voor de 
hartelijke welwillendheid, die ik in deze van Uwe E m . mocht ondervinden. Ik 
geneer mij nu eigenlijk, Uwe E m . zoveel moeite veroorzaakt te hebben om een 
loos alarm. Doch ik meende Uwe E m . daarover te moeten schrijven, omdat 
de bron mij 'goed' voorkwam en de mogelijkheid der zaak mij niet uitgesloten 
scheen. 

De vriend, die mij het gerucht mededeelde, sprak daarbij het vermoeden uit, 
dat rector Thompson de 'aanklager' was. Ik voor mij vond geene aanwijzing 
voor dat vermoeden, doch de mogelijkheid bestond zeker. Wat ik nu wèl meen 

113. Roosendaal, Archief W. van Rossum, SS, nr. 6. 


