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H IX. / D . A . W . H . Sloet, pastoor te Abcoude, aan Jos. Drehmanns C.ss.R., 
secretaris van kardinaal W . M . van Rossum; Abcoude, 9 oktober 1913.144 

Zeer Eerw. Pater, 
N a een (confidentieele) correspondentie met Pater ter Haar , 1 4 5 en in overleg 
met Mgr. A . Schaepman, president van het seminarie Rijsenburg, ben ik 
begonnen met de uitvoering van mijn voornemen om de Congregatie van het 
H . Officie te verzoeken, uitspraak te willen doen aangaande een paar 'dubia' 
naar aanleiding van de beschuldigingen van rector Thompson tegen mijn 
werkje. 1 4 6 De tekst dezer (twee) dubia, goeddeels door Dr . Schaepman 
geformuleerd, is hierachter door mij afgeschreven. Daarop zal dan volgen een 
nadere verklaring der zaak met de introductie: 'Rationem hujus petitionis 
dubiorumque propositionis fusius exponere infrascripto oratori liceat' 1 4 7 

Ik heb Mgr. den Aartsbisschop nog niet van het plan ingelicht, wijl ik meende 
allereerst nog uw advies, ja, zo mogelijk, dat van Z . E m . den Kardinaal te 
moeten inwinnen. Misschien vraag ik te veel, en ik durf het zelf ook niet te 
vragen, maar zou het mogelijk zijn dat Zijne Eminentie bereid gevonden werd 
om deze zaak - van algemeen belang voor de Kerk in Nederland - hetzij zelf 
bij het H . Officie aanhangig te maken, of voor mij te bespreken? Mag ik 
beleefd om uw advies vragen? 
Ingesloten zend ik u een briefje 1 4 8 van rector Van den Dries, 1 4 9 een zeer 
schrander, kalm en bezadigd man. Ik en anderen deelen zijne vrees: we krijgen 
een afval, een nieuwe secte in Nederland (het 'Thompsonisme') - het begint 
er al aardig op te lijken. E r moet een eind aan komen. Goddank dat we het 
ware Rome nog bezitten, dat Rome waar ik mijn leven aan verpand heb. 
Mag ik u mijne groeten verzoeken te doen aan Pater ter Haar? 
Met den meesten eerbied en diepe hoogachting, Zeer Eerw. Pater, uw ootmoe­
dige dienaar, 
D . Sloet 

144. Roosendaal, Archief W. van Rossum, BB. 
145. F. ter Haar; vgl. hierboven noot 85. 
146. Vgl. het voorgaande document en bijbehorende noten 123-126. 
147. 'Het zij de aanvrager toegestaan de redenen voor zijn verzoek en de naar voren gebrachte 
vraagpunten nader toe te lichten'. 
148. Niet aangetroffen. 
149. Over hem heb ik geen gegevens kunnen achterhalen. Rogier, In vrijheid herboren, noemt 
hem een 'critisch scripturist' en vermeldt hem als medewerker aan het tijdschrift De Beiaard (557, 
585). 


